
KOSMOS12
 / 

20
25

De missie van 
het kerkelijke 
christendom – 
de wet van de 
liefde

Gods taal

 

Tijdschrift over de geesteswetenschap van Martinus

Bekende 
Romein? 

 
Paus Silvester 



Informatie over het werk van Martinus 

Colofon
KOSMOS – Tijdschrift over de geestesweten-
schap van Martinus
Verschijnt 4 keer per jaar
Jaargang 52 – 12 / 2025
© 2025 Martinus Instituut, Kopenhagen,  
Denemarken

Een uitgave van
Stichting Martinus Centrum, Den Haag
info@martinuscentrum.nl
www.martinuscentrum.nl
www.martinus.dk/nl

Prijs voor 4 nummers per jaar € 22,50
Informatiemateriaal wordt gratis toegestuurd.
IBAN: NL17 INGB 0002 6646 92 
BIC: INGBNL2A

Redactie
Andreas Stroobant, Den Haag  
Layout
Jan de With, Asperen
Druk
Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag

Weergave van tekst- en beeldmateriaal 
uitsluitend na schriftelijke toestemming van 
het Martinus Instituut.

Inhoud 

De missie van het  
kerkelijke christendom –  
de wet van de liefde	 3 

Gods taal	 11 

Bekende Romein?	 18 

Paus Silvester I	 19 

Klint Internationale Weken 
2026	 22

mensen die een verklaring van het leven zoe-
ken die zowel hun gevoel als hun intelligentie 
tevreden kan stellen, op verstand berust en 
logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk 
tot de vorming van een sekte of vereniging 
zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen 
die de verklaring van de eeuwige levenswaar
heden in de vorm van logische gedachtenreek-
sen wil leren begrijpen.

Het tijdschrift KOSMOS wordt uitgegeven 
om de lezer inzicht te geven in het wereld-
beeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn 
geesteswetenschappelijke analyses de lezer 
tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. 
Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en 
principes van het leven helder uiteenzet, heeft 
Martinus beschreven in zijn levenswerk: het 
Derde Testament. Het werd geschreven voor 
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Martinus

Voor iedereen die 
naar waarheid zoekt 
kan het goed zijn om 
even stil te staan bij 
het wereldbeeld zoals 
het er heeft uitgezien 
en zoals het er in de 
toekomst zal gaan 
uitzien

De missie van het  
kerkelijke christendom – 
de wet van de liefde



KOSMOS 12 / 2025

4

1. Verlosten en verdoemden, gelovigen en heidenen
Voor iedereen die naar waarheid zoekt, die zoekt naar duidelijkheid 
over de werkelijke structuur van en gegevens over het wereldbeeld, 
kan het goed zijn om even stil te staan bij het wereldbeeld zoals het 
er heeft uitgezien en zoals het er in de toekomst zal gaan uitzien. We 
hebben binnen de christelijke godsdienst geleerd alle niet christe-
lijke godsdiensten en hun aanhangers respectievelijk als heidens en 
heidenen te beschouwen. Wat wil dat eigenlijk zeggen dat iets hei-
dendom en iemand een heiden is? Het zal wel iets zijn in de richting 
van verdoemenis en vervloekte zielen. Vooral in het Oude Testament 
maken we kennis met de begrippen ‘heidenen’ en ‘heidendom’. De 
Joden namen immers streng afstand van heidenen, dat wil zeggen 
alle andere volken op de wereld dan de Joden. De Joden waren dus de 
enigen die geen heidenen waren. Zij zagen zichzelf immers als Gods 
uitverkoren volk, dat zijn wortels had in de profetische woorden tot 
Abraham: ‘Met uw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend 
worden’ (Gen. 22:18) (Zie bij Abrahams offer van Isaäk). We zien de 
Joden als het eerste volk dat maar in één God geloofde, een opvatting 
die door Mozes werd ingevoerd. Later zien we dat het geloof in deze 
ene God door Jezus Christus vernieuwd en versterkt werd en dat door 
hem de basis werd gelegd waardoor de heidenen ook toegang konden 
krijgen tot het geloof in de ene God en verlost konden worden. En nu 
geloven de christenen dat alle buitenstaanders feitelijk heidenen zijn, 
ja, op die manier behoren de Joden ook tot de verdoemden, omdat ze 
niet in Christus geloven.

Omslag: Jongeman met krullend haar, (Asj-

kenazische Joodse jongeman) 1656. Rem-

brandt van Rijn (1606/07-1669). Onderdeel 

van de Leiden Collection, van de Amerikaan 

Thomas S. Kaplan.
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2. De vernieuwing van het jodendom door Christus
Maar hiermee zijn we precies bij de diepste bron van het verval van 
het christelijke wereldbeeld. Christus voegde grote veredelende gebo-
den of waarheden toe aan het jodendom, zonder dat de ongunstige of 
liefdeloze opvattingen eruit verwijderd werden. En dit door Jezus ver-
edelde jodendom met zijn feitelijk afgebrande sintels oftewel onge-
lukkige opvattingen is wat in de vorm van de Bijbel de basis werd voor 
het kerkelijke christendom voor het nageslacht. Wanneer het chris-
tendom van tegenwoordig in verval is, omdat de mensen het geloof of 
vertrouwen erin verliezen, is dat niet de door Christus ondernomen 
vernieuwing van het jodendom die ten onder zal gaan, maar de in het 
christendom bewaard gebleven restanten van de ongelukkige Joodse 
tradities. De door Christus in de 
godsdiensten ingevoerde cen-
trale, onvergankelijke kernpun-
ten zijn onder andere, dat allen 
toegang hebben om verlost te 
worden, en dat de weg daarheen 
uitsluitend loopt via het liefheb-
ben van de naaste als zichzelf, of 
die nu een heiden of geen heiden 
is. Dat is de vervulling van de wet.

3. Het kerkelijke christendom is een voortzetting van de oude 
tradities
Omdat het kerkelijke christendom echter nooit zo ver is gekomen om 
de door de Wereldverlosser aangewezen kernpunten als fundament te 
krijgen, maar een voortzetting was van de oude tradities met verlos-
sing door genade, door offerhandelingen en sacramenten en derge-
lijke en bovendien verkondigde dat verlossing door eigen medewer-
king, door eigen goede daden of een liefdevol gedrag onmogelijk was, 
scheidde het zich in feite af van de Wereldverlosser. Zijn missie als 

Het liefhebben van de 
naaste als zichzelf, of 
die nu een heiden of 
geen heiden is. Dat is 
de vervulling van de 
wet
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model voor hoe de volmaakte mens dient te leven en handelen in elke 
aardemenselijke situatie, werd helemaal niet begrepen. Zijn kruisi-
ging werd daarentegen uitgelegd als een soort mysterieus kosmisch 
sacrament, waardoor alle mensen verlost zouden kunnen worden 
zonder in de praktijk zich te bekeren of hun gedrag te veranderen, 
als ze alleen berouw van hun zonden of ongelukkige gedrag hadden. 
Omdat de mensen niet ingesteld waren op reïncarnatie, kunnen we 
wel begrijpen dat de godsdienst deze wending absoluut moest nemen. 
Verlost worden door eigen goede daden of een liefdevol gedrag is iets 
wat je niet met louter een wilsdaad kunt doen. Het vereist de training 
in meerdere levens.

4. Verlossing door de vergeving der zonden
Het werd de geestelijke leiders van de mensheid snel duidelijk dat, als 
de mensen alleen verlost konden worden door het betonen van abso-
lute naastenliefde, iedereen verdoemd was. Ze wisten immers niet 
dat je opnieuw op het fysieke vlak geboren moest worden en je daar 
steeds verder moest ontwikkelen om de wet van de naastenliefde te 
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kunnen vervullen. Ze moesten daarom de naastenliefde als verlossend 
element verwerpen en een nieuw geloofsartikel vormen, waardoor de 
mensen een mogelijkheid geboden werd voor verlossing, ook al kon 
men het gebod van de naastenliefde niet naleven. Deze mogelijkheid 
tot verlossing zou er dan uitsluitend uit bestaan dat Jezus van Naza-
reth zich had laten straffen voor het zondige bestaan van de overige 
mensheid. Eenieder kon door verwijzing naar deze kruisiging en dus 
in naam van Jezus toegang krijgen tot het koninkrijk der hemelen. 
We zien daarom dat het christen-
dom de sacramenten van doop en 
avondmaal doceert als de hei-
lige handelingen waardoor alle 
zondaars en heidenen vergeving 
kunnen krijgen voor hun zondige 
bestaan en direct naar de hemel 
kunnen gaan. Vanuit een intel-
lectueel gezichtspunt kan dat er 
naïef uitzien, maar het is niet-
temin een blijk van een geniale 
oplossing van het probleem. Hoe 
moest men een gewetensbezwaarde, berouwvolle en zondige mense-
lijke ziel anders rust geven? Tegen iemand zeggen dat hij zijn naaste 
zal liefhebben als zichzelf, anders kan hij niet verlost worden, was 
natuurlijk hetzelfde als een eeuwige verdoemenis uitvaardigen over 
het hoofd van een beklagenswaardig wezen. Je zou net zo goed tegen 
de betrokkene kunnen zeggen dat hij nooit verlost kan worden als hij 
geen melodieën kan componeren. Beide zijn even moeilijk. Het ver-
werven van het vermogen om de naaste lief te hebben als zichzelf is 
net zo moeilijk als het zich eigen maken van muzikale volmaaktheid. 
Het kan alleen verkregen worden als het resultaat van de training in 
vele levens. Maar wanneer iemand nu absoluut niet in reïncarnatie 
kan geloven, ja, die misschien helemaal niet kent of helemaal geen 

De wet van de liefde

De sacramenten van 
doop en avondmaal zijn 
als heilige handelingen 
waardoor zondaars en 
heidenen vergeving 
kunnen krijgen voor 
hun zondige bestaan
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vermoeden heeft van het bestaan ervan, hoe moet hij dan zijn fysieke 
dood tegemoet zien? Die moet toch de deur naar een eeuwige verdoe-
menis, naar een eeuwige vlammende pijniging zijn waar tranen en 
geknars van tanden heerst.

5. De sacramenten werden heilige suggestiemiddelen
De leiders van de mensheid of priesters hadden dus te maken met 
mensen die diep ongelukkig waren over hun zondige bestaan, terwijl 
ze gelijktijdig voelden dat ze dit bestaan niet zodanig konden ver-
beteren dat ze een liefde tot de naaste konden tonen net zo sterk als 
die voor zichzelf en daarom nu veroordeeld waren tot een absoluut 
eeuwige verdoemenis. Hoe moesten de priesters deze ongelukkige 
toestand verhelpen? Beweren dat de enige weg naar verlossing ging 
via absolute naastenliefde, zou natuurlijk niets anders zijn dan zout in 
de wond strooien. Omdat deze wezens onmogelijk de wedergeboorte 
op het fysieke vlak konden begrijpen – wat ook voor veel mensen nu 
onmogelijk is – moest er iets geschapen worden waarmee de psy-
che van de betreffende wezens gesust kon worden. Dat iets werden 
de sacramenten van doop en avondmaal. Deze sacramenten werden 
heilige suggestiemiddelen waarmee het gemoed van de wezens in 
normaal evenwicht gebracht kon worden. Met behulp van deze sacra-

menten kon zodoende het dwaze 
geloof van de wezens in een 
eeuwige verdoemenis verwijderd 
worden, waardoor ze de instel-
ling kregen dat ze verlost door 
de dood heen zouden komen. Dat 
deze verlossing geen werkelijke 
bevrijding van de gevolgen van 
hun zonden of van hun liefde-
loosheid jegens hun naaste was, 
maar alleen een bevrijding van 

Deze verlossing 
was geen werkelijke 
bevrijding van zonden 
of van liefdeloosheid, 
maar een bevrijding van 
angst voor een hel of 
verdoemenis
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hun angst voor een hel of verdoemenis die helemaal niet bestond, 
lag ver voorbij hun intellectuele horizon. Vanwege het intellectuele 
onvermogen van deze wezens kon het christendom zich niet geheel 
losmaken van de heidense tradities. Dat de wezens op het religieuze 
vlak onintellectueel waren, bewerkstelligde dat ze juist heidenen 
moeten zijn. En een godsdienst voor heidenen moest juist gevormd en 
aangepast worden tot heidendom. Zolang de godsdienst God nog moet 
vertolken als een straffend wezen en de mensen als zondaars, en de 
religieuze en morele opvatting hierop moet instellen, zijn de gods-
dienst en zijn aanhangers nog heidens. En zolang een godsdienst en 
zijn aanhangers nog heidens zijn, moeten ze een toekomstige vernieu-
wing verwachten. Een heidense mensheid en een heidense godsdienst 
kunnen niet het einddoel voor de aardemenselijke ontwikkeling zijn.
	 Christus voorspelde dan ook een komende wereldramp, een dag des 
oordeels, die ‘het einde der tijden’ voor de heidense tradities of het 
heidense wereldtijdperk zou worden.

6. Het nieuwe wereldtijdperk
Het nu beginnende wereldtijd-
perk zal dus vrij zijn van alle 
heidendom. Omdat het berust 
op informatie over de reïncar-
natie of wedergeboorte, worden 
alle door Christus naar voren 
gebrachte eeuwige waarheden 
een feit. Omdat er wedergeboorte 
is, wordt de wezens de tijd gebo-
den om naastenliefde te ontwik-
kelen. Dat het zo of zo veel levens duurt, speelt geen rol. Het wezen 
komt los van alle sacramenten of psychische kalmeringsmiddelen. In 
dit wereldtijdperk zijn de problemen van het bestaan geen kwestie 
van wat deze of gene zegt, maar een kwestie van wat het leven of de 

Omdat er wederge-
boorte is, wordt de 
wezens de tijd geboden 
om naastenliefde te 
ontwikkelen
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natuur zegt over dat probleem. In het nieuwe wereldtijdperk zullen 
alle grote levensvragen en geboden opgaan in puur wetenschappelijke 
antwoorden of in vanzelfsprekende feiten. Hierdoor zullen nieuwe 
tradities tot ontwikkeling komen die een eind zullen maken aan alle 

Het artikel is de weergave 
van een manuscript van 
Martinus voor een lezing 
in het Martinus Institut op 
zondag 26 oktober 1947. 
Correctie en kopjes van 
Ole Therkelsen. Goedge-
keurd door de Raad op 28 
april 2006. Voor het eerst 
verschenen in de Deense 
Kosmos nummer 1, 2007. 
Artikel-id: M1038.

religieuze en politieke tegenstellingen. Er 
komt een internationale wetenschap hoe een 
locomotief, een spoorbrug en een wolken-
krabber het best gebouwd kunnen worden, 
en er komt ook een internationale weten-
schap hoe de relatie tot de medewezens, het 
leven en de omgeving opgebouwd wordt. 
Wanneer iemand een groot ingenieursproject 
ontwerpt, bijvoorbeeld een brug over een 
rivier, berust die brug op een wetenschap-
pelijke structuur en niet op de vraag over 
antipathieën en sympathieën. Op dezelfde 
manier moet de verhouding van de mensen 
tot andere mensen geen kwestie zijn van 
persoonlijk sympathieën en antipathieën, 
maar een kwestie van een wetenschappelijke 
structuur. Als die verhouding berust op een 
werkelijk wetenschappelijke structuur, zal 
de verhouding alle wetten in acht nemen net 
zoals de onderneming van de ingenieur en 
daardoor compleet logisch worden, wat weer 
de voorwaarde is voor het allergrootste nut 
voor de omgeving. En als de verhouding van 
de mensen tot elkaar logisch gemaakt wordt, 
is dat op alle manieren van nut en daarmee 
een vreugde en zegen en daarmee een liefko-
zing. <<
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Martinus

1. De instinctieve instelling op het goede en het kwade
Nu het winterseizoen eindigt en er een korte pauze is met de lezin-
gen, is het goed om kort terug te blikken op de lezingen en zich in 
te prenten wat centraal heeft gestaan in wat we gebracht hebben. 
Alle lezingen zowel als de gegeven cursussen waren er uitsluitend op 
gebaseerd om de mensen te laten zien dat het leven een levende taal 
is, die zelfs rechtstreeks vanuit de Voorzienigheid of de Godheid zelf 
gericht is tot elk afzonderlijk levend wezen. Een buitengewoon groot 
deel van de mensheid wordt wat hun religieuze instelling betreft nog 
door instinct geleid. Tot deze mensen behoren alle zogenoemde gelo-
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vige mensen. Zij voelen allen instinctief dat er een god bestaat. Dit-
zelfde instinct zeg ze dat het niet om het even is hoe je leeft. Ze maken 
onderscheid tussen goed en kwaad. Omdat ze nog niet de intellectu-
aliteit hebben om de werkelijke structuur van het leven te doorzien, 
moeten ze oordelen vanuit de realiteiten die voor hen het gemakke-
lijkst te begrijpen zijn. Ze zien zodoende dat sommige mensen kwaad-
aardig zijn en anderen goed en ze geloven daarom dat deze twee soor-
ten gedrag elk een eigen oorsprong hebben. Net zoals de Godheid de 
oorsprong van het goede is, moet er een duivel zijn die de oorsprong 
van het kwade is. Hiernaar zijn de meeste sekten en de maatschappij 
gevormd, terwijl de godsdiensten ook op hun manier aangepast zijn 
aan de ontvankelijkheid van dergelijke instinctief ingestelde wezens. 
Ook op basis van hun instinct hebben ze het idee dat er straf moet zijn 
voor het kwade en beloning voor het goede. De straf culmineert in een 
eeuwige verdoemenis, in geween en tandengeknars, terwijl de belo-
ning culmineert in een eeuwig leven in zaligheid.

2. De opvatting over de verlosten en de verdoemden
Voor al deze mensen geldt dat ze zich alleen concentreren op de 
opvattingen en geschriften die ooit door hun leiders en godsdienst-
stichters gemanifesteerd zijn. Ze kijken op een andere manier naar 
het leven dat niet met hun opvatting overeenstemt en het werk van de 
duivel of het kwade moet zijn, terwijl alles waarvan zij menen dat dat 
wel met hun opvatting overeenkomt, Gods werk is en dus het goede 
is. Er zijn mensen die ze beoordelen als kinderen van de duivel en er 
zijn mensen die ze beoordelen als kinderen van God. Voor de eersten 
geldt de eeuwige verdoemenis in het vuur van de hel, voor de ande-
ren geldt een eeuwig leven in heerlijkheid en vreugde. Deze mensen 
geloven natuurlijk stuk voor stuk dat zij zelf tot de verlosten behoren 
en dat de andersdenkende mensen tot de verdoemden behoren, als ze 
niet bekeerd worden tot hun specifieke opvatting over het leven. En 
omdat er veel verschillende opvattingen bestaan, elk met haar groep 
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aanhangers die de anderen in een meer of minder intolerant licht 
zien, als verdoemden, is er niet veel zicht op dat deze mensen in har-
monie met elkaar zullen gaan leven. Hier woedt ook een soort oorlog, 
net zoals tussen naties en staten. Dit kan zodoende onmogelijk tot een 
uiteindelijke vrede, dat wil zeggen tot een uiteindelijke volmaaktheid, 
leiden. Het leven of de Godheid 
heeft een veel belangrijkere 
taal voor de mensen dan de taal 
die uit de tweede hand naar de 
mensen overgebracht wordt via 
de stichters van de godsdiensten 
of de leiders voor de mensen, hoe 
goddelijk deze weldoeners voor 
de mensheid ook geweest zijn. 

3. De wereldverlossing als ouderprincipe
Net als een baby zich in de eerste maanden van zijn leven aan de borst 
van zijn moeder klampt en van de moedermelk moet leven, totdat hij 
ander voedsel kan opnemen, zo moeten de mensen zich ook in de eer-
ste kosmische stadia of ontwikkelingstijdperken van dier naar mens 
vastklampen aan de opvattingen van hun leiders. Deze opvattingen 
over of instellingen op het leven worden zodoende hetzelfde als moe-
dermelk in een hoger kosmisch stadium. Deze wereldverlossers en 
godsdienststichters of leiders worden dus een moeder- of ouderprin-
cipe voor deze mentaal en religieus gezien onvolwassen mensen. Maar 
net zoals een kind de moedermelk en bescherming van zijn ouders 
ontgroeit, naarmate het zelf groeit en het stadium van de volwassenen 
nadert, komen de jaren des onderscheids, zo ontgroeit ook de mens 
zijn instinctieve religieuze stadium. Net zoals het kind zichzelf kan 
gaan aankleden en zichzelf kan gaan redden, zo begint ook de mens 
zich religieus gezien te kunnen redden. Hij gaat zelf ervaringen en 
kennis omtrent het leven opdoen. Hij wil geen genoegen meer nemen 

Het leven of de 
Godheid heeft een veel 
belangrijkere taal voor 
de mensen dan de taal 
uit de tweede hand
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met de moedermelk of wat hij als kind geleerd heeft. Hij vereist nu 
een veel meer gecombineerd en samengesteld voedsel. Hij kan niet 
meer leven op basis van geloof, hij wil nu kennis hebben.

4. De kosmische of geestelijke puberteit
Maar net zoals een kind in het overgangsstadium van kind naar vol-
wassenheid een soort puberteit doormaakt, dat wil zeggen een men-
tale toestand waarin het niets geeft om de woorden van zijn ouders 
of om de gangbare tradities, maar heel vaak in beslag genomen wordt 
door zijn eigen nieuwe situatie en kennis en soms gelooft dat het alle 
kennis van de wereld bezit en alle bestaande tradities minacht, zo 
doorloopt ook de mens een kosmische of geestelijke puberteit. Deze 
puberteit is het materialistische stadium, dat de mens beleeft als een 
overgangsstadium van zijn religieus gelovige stadium naar dat van 
kennis. De symptomen van de puberteit zijn vooral te herkennen aan 
de eerste stadia van de moderne wetenschap. Zij minacht het geloof 

Maria en het kind Jezus, 
P.A.J. Dagnan-Bouveret 
(1852–1929)
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in een godheid, het geloof in een eeuwig leven, geloof in reïncarnatie, 
enzovoort. De wetenschap begrijpt net zo min als de jonge mens dat zij 
maar aan het begin staat van de beleving van de werkelijke waarheid. 
Zij zit barstensvol materiële gegevens, maar dat is allemaal informa-
tie over materie, over bewegingen, trillingen en golflengten. Het is 
kennis omtrent stof of dingen die alleen maar tijdelijk zijn, omdat 
ze onderhevig aan een begin en een einde zijn. De wetenschap heeft 
experts in kennis van tijdelijke of sterfelijke dingen, maar kennis van 
de eeuwige feiten achter de tijdelijke dingen is nog steeds een raadsel 
voor hen. Dat laat zien dat de wetenschap nog maar in de geestelijke 
puberteit verkeert en dus niet volwassen is. Maar net als een kind niet 
in de puberteit blijft steken, zo zal de mens ook niet in de kosmische 
puberteit blijven verkeren.

5. Voor de materiële wetenschap is het leven nog steeds een 
mysterie
Ondanks de buitengewoon grote kennis van de materie, van de 
tijdelijke dingen, blijft er toch nog steeds een grote vraag over. Het 
werkelijke leven is nog steeds een mysterie. Alle materiële uitkomsten 
monden uit in iets wat niet tijd- en ruimtedimensioneel is. De tijd ein-
digt in de eeuwigheid en de ruimte eindigt in de oneindigheid. De eeu-
wigheid en oneindigheid kunnen niet gemeten en gewogen worden. 
Bovendien is het ook een feit dat er meer bestaat dan het geschapene 
of voortgebrachte. Dat leidt tot het feit dat er ook een schepper moet 
zijn. Die schepper moet ook iets eeuwigs zijn. Het kan niet het gescha-
pene zijn dat de schepper voortbrengt. Het moet natuurlijk andersom 
zijn. Het moet de schepper zijn die het geschapene voortbrengt. En 
ook al zegt de wetenschap dat zoiets niet onderzocht kan worden en 
dat dat verschijnselen in het leven zijn waar je niets van kunt weten, 
voldoen deze antwoorden toch niet. Ze nemen de vraag niet weg en 
geven de oplossing voor het levensmysterie niet. Maar iets wat niet 
opgelost is, blijft zich naar die oplossing toewerken. En daarom zal 
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de mens de oplossing ook gaan zoeken in de mentale lagen waarin de 
eeuwige feiten belicht worden. Daar zal absoluut iedereen eindigen in 
zijn honger en zoektocht naar de verklaring voor het leven. Deze men-
tale laag heet kosmisch bewustzijn en die wordt belicht door middel 
van een nieuwe wetenschap, waarvan de fundamentele gegevens geen 
maten en gewichten zijn, maar eeuwige feiten.

6. Het leven is als een taal waarmee God zijn gedachte en wil tot 
uitdrukking brengt
De geesteswetenschap leert de mensen de werkingen of manifestaties 
van het leven vanuit een heel ander gezichtspunt te bestuderen dan 

het tijds- en ruimtedimensionele. 
Het gaat er uitsluitend om zich 
op het leven in te stellen en het te 
zien als de uiting van mentaliteit 
en wilssturing. Dat leidt ertoe 
dat men ontdekt dat het leven op 
zich een goddelijke taal is. En dat 
het wezen met zijn eigen zintui-
gen, zijn eigen mentaliteit, in de 
denkwijze en het gedrag van de 

Godheid komt te leven. Dit vereist dat woede en haat liefde worden, 
en oorlog vrede wordt. Dit mentale gebied waarin de mens met God 
begint te praten, is het gebied van de Heilige Geest. Het is het begin-
nende paradijs. Het is een innerlijk beginnend begrip van de zin van 
het eigenlijke leven achter alle uiterlijke verschijnselen. We zien dat 
woede en verbittering, haat en vervolging, oorlog en strijd overbo-
dige verschijnselen zijn en alleen vanwege onwetendheid en naïviteit 
voorkomen. We moeten ons in de diversiteit aan uitingen van het 
leven inleven als in een taal waarmee God blijk geeft van zijn bewust-
zijn, gedachte en wil, waardoor we via deze taal door eigen zelfstan-
dige beleving gaan zien dat ‘alles zeer goed’ is en dat Gods mentaliteit 

Het gaat er uitsluitend 
om zich op het leven in 
te stellen en het te zien 
als de uiting van menta-
liteit en wilssturing
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culminerende logica is, wat wil zeggen dat deze erin culmineert om 
alles tot een vreugde en zegen voor de levende wezens te maken, 
waardoor alles in zijn einduitkomst zeer goed wordt.

7. Onze relatie tot God en onze relatie tot onze naaste
De taal van het leven brengt de mens kosmisch gezien soeverein in 
een intieme, individuele relatie en intiem, individueel samenzijn met 
de Godheid. Deze relatie wordt ingeleid met de grote geboorte of 
grote inwijding. Met deze beleving is het wezen niet meer afhankelijk 
van geloofsdogma’s of van de meningen en opvattingen van andere 
mensen, ongeacht welke autoriteit ze ook mogen bezitten. Het krijgt 
zijn gehele kennis door zijn innerlijke samensmelting met God die 
Christus het ‘één zijn met de Vader’ noemt. Maar omdat onze naaste 
het organisme en de organen of het fysieke lichaam van de God-
heid vormt, is dus alles wat we via onze naaste beleven Gods taal aan 
ons. Met ons gedag en onze handelingen wenden wij ons, bewust of 
onbewust, tot God en God antwoordt door middel van onze belevin-
gen. Deze belevingen noemen we het lot. Dit lot is echter geen blinde 
ontlading. Het is Gods antwoord op het gedrag van het individu jegens 
zijn naaste en daarmee jegens God. Alles wat we wensen ten aanzien 
van onze naaste is in werkelijkheid onze wens ten aanzien van de God-
heid. De Godheid en de naaste kunnen niet 
van elkaar gescheiden worden. Daarom is de 
eeuwige waarheid ‘je zult je naaste liefheb-
ben’ de volmaakte vervulling van het grootste 
gebod van het leven: ‘Je zult niet doden.’ Onze 
relatie tot God is onze relatie tot onze naaste, 
niets meer en niets minder. Alleen door deze 
relatie kunnen we Gods taal leren begrijpen 
en tot een bewuste samenwerking met Hem 
komen. Dit is daarom de grootste oplossing 
van het leven voor de aardse mens. <<
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Bekende Romein?
Ben je een bekende Romein als je 
genoemd wordt in het meest vertaal-
de boek ter wereld? Dan moet dat 
boek wel gelezen worden. Of moet 
naar het kerstverhaal geluisterd wor-
den, want daarin wordt deze Romein, 
Quirinius, genoemd. 

In Lucas 2:1-2 staat:
‘En het geschiedde in die dagen dat 
er een bevel uitging vanwege keizer 
Augustus, dat het gehele rijk moest 
worden ingeschreven. Deze inschrij-
ving had voor het eerst plaats, toen 
Quirinius het bewind over Syrië 
voerde.’

Publius Sulpicius Quirinius (51 / ca. 45 v. Chr. - 21 n. Chr.) was geboren in 
een stadje in de buurt van Rome. Augustus benoemde hem tot gouver-
neur van Kreta en een streek in het huidige Libië. Na een succesvolle 
woestijnveldtocht werd hij na terugkeer in Rome daar consul in 12 v. Chr. 
Later werd hij benoemd tot gouverneur van Centraal-Turkije. En daarna 
van Syrië. Judea werd aan de provincie Syrië toegevoegd. Querinius 
kreeg de opdracht de belasting in dit gewest te organiseren en dat 
begon met een registratie van het aantal belastingplichtigen, vandaar de 
volkstelling zoals in Lucas beschreven. 

Uit: Historiek.net, Jona Lendering
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Binnenkort vieren we de jaarwisseling. Die avond 
wordt bijvoorbeeld in Duistland en Frankrijk Sil-
vesteravond genoemd. 31 December is de heiligen-
dag van Silvester. Zijn geboortedatum is onzeker, 

zou 285 zijn. De dag van zijn overlijden is bekend: 31 
december 335. Hij was paus van 314 tot 335. Keizer Con-

stantijn bekeerde zich uiteindelijk in 337 op zijn sterfbed tot het 
christendom, maar voor die tijd was er al veel religieuze tolerantie 
voor het christendom, wat dit nieuwe geloof een soort officiële sta-
tus gaf. Tijdens Silvesters pontificaat werden door keizer Constantijn 
belangrijke kerken gebouwd zoals de Sint-Jan van Lateranen en de 
oude Sint-Pietersbasiliek. Onder Silvester werd ook het concilie van 
Nicea gehouden. Hij ging akkoord met de genomen beslissingen, maar 
was er niet zelf aanwezig. Tijdens dit concilie (325) werd de belang-
rijke beslissing genomen van de drie-eenheid, de Triniteitsleer. Hierin 
wordt bepaald dat er één God is die uit de drie personen: de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest, bestaat. Verder werd een besluit geno-

Paus Silvester I

Detail van Maso di Banco, Paus Sint 

Silvester I met draak (1341-6). Fresco in 

Chiesa di Santa Croce, Florence (zie ook 

afb. achterkant)
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men over wie Christus was: de menswording van God in de persoon 
van Jezus Christus (dus niet de zoon van in de zin van hiërarchie). En 
bijvoorbeeld de datumberekening van Pasen, de eerste zondag na de 
eerste volle maan na de lente-evening (rond 21 maart).

De heilige status van Silvester berust op een aantal mythes
Keizer Constantijn zou door lepra getroffen zijn. Om te genezen 
wilde hij een bad nemen in kinderbloed, waarvoor wel drieduizend 
kinderen geofferd zouden moeten worden. Op de avond voor de 
kindermoord kreeg Constantijn een visioen waarin Petrus en Paulus 
verschenen, die zeiden dat Constantijn zich tot paus Silvester moest 
wenden en zich door hem moest laten dopen. Hierdoor zou Constan-
tijn genezen zijn. Het verhaal over de doop klopt echter niet, Silvester 
overleed in 335 en in 337 bekeerde Constantijn zich op zijn sterfbed tot 
het christendom.

Citaat

Onze relatie tot God is onze relatie 
tot onze naaste, niets meer en 
niets minder. 

Martinus
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Paus Silvester I

Er is de legende dat Silvester een 
dode stier tot leven zou hebben 
gewekt.

En tenslotte is er het verhaal 
over een draak. Silvester zou die 
in 317 gevangen genomen heb-
ben. Op 1 januari van het jaar 
1000 zou dit ondier ontsnappen 
en iedereen verslinden. Toen er 
in 999 een nieuwe paus gekozen 
werd, noemde deze zich Silvester 
II en omdat er op Nieuwjaarsdag 
van het jaar 1000 geen onheil 
gebeurde, kreeg 31 december de 
naam van Silvester.

Paus Silvester I is nooit officieel heilig verklaard, maar werd direct na 
zijn overlijden als heilige vereerd.

Silvester is de patroonheilige van langslapers (vanwege de draak), van 
de huisdieren (vanwege de tot leven gewekte stier) en van metselaars 
en steenhouwers (vanwege de kerken die hij liet bouwen). Op afbeel-
dingen van hem zien we weleens spelende kinderen. Dit als symbool 
voor het nieuwe jaar, een nieuw begin. Het verwijst ook naar de kin-
deren die niet geofferd werden voor de genezing van Constantijn. 

Uit o.a.:  
Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen,  

Jo & Alfons Cleas, Kathy Vincke;  
Wikipedia
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Programma van de internationale 
weken 5 & 6 – Klint zomer 2026

Week 5, 25 juli – 1 augustus

De vrede komt
Alle kringlopen in de natuur – van de kringloop van het water, van die van dag en 
nacht van het etmaal en de vier seizoenen – vertellen over het kosmische principe 
dat er na duisternis licht komt. De ontwikkeling van de mens is nu op weg naar 
een kosmische lente, waarin de kou van intolerantie en van oorlog geleidelijk aan 
vervangen zal worden door de warmte van vrede en liefde. We kunnen allen actief 
deelnemen aan de komst van de lente.

Lezingen 9.30 uur
Zondag 26/7: 	 Van machtsmoraal naar liefdesmoraal – Kenneth Ibsen
Maandag 27/7: 	� Het licht van het leven houdt de wereld in stand  

– Rune Östensson
Dinsdag 28/7: 	� Het plan van de Voorzienigheid met de mensheid  

– Edly Grape
Woensdag 29/7: 	� Van het leven genieten, ondanks alle turbulentie  

– Ingvar H. Nielsen
Donderdag 30/7: 	� Menselijke gewoontes opbouwen – Inger Sørensen
Vrijdag 31/7: 	� Het visioen van een menselijkere maatschappij  

– Olav Johansson

De lezingen worden zo veel mogelijk simultaan vertaald naar het Nederlands.

Klint Internationale Weken 2026
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Klint Internationale Weken 2026

Avondprogramma 19.00 uur
Zondag 26/7:	 Life as a karmic mirror – Pernilla Rosell
Maandag 27/7: 	 Sexuality and spirituality – Mary McGovern
Dinsdag 28/7: 	 Kunstavond
Woensdag 29/7: 	 Creating peace within you – Anne Pullar
Donderdag 30/7: 	 Connection with the source of life – Anne Külper
Vrijdag 31/7: 	 Amusement

Week 6, 1 augustus – 8 augustus

Herovering van een verloren horizon
De wereld om ons heen weerspiegelt ons innerlijk. Een versplinterde wereld roept 
om eenheid en samenwerking voorbij kunstmatige grenzen. Met zelfinzicht en 
medegevoel kunnen we onze relaties helen. Vriendelijkheid en liefde zijn besmet-
telijk en verspreiden zich. Hoe meer we één geheel worden in ons innerlijk, des te 
meer kunnen we een bijdrage leveren aan het helen van de wereld. Geestesweten-
schap en gebed kunnen daarbij beslissende werktuigen zijn.

Lezingen 9.30 uur
Zondag 3/8: 	 Spiritual science and world peace – Karin Jansson
Maandag 4/8: 	� Medegevoel, het fundament van het liefdesvermogen  

– Søren Olsen
Dinsdag 5/8: 	 From unhappy amorous love to real love – Tine Rask
Woensdag 6/8: 	 Our body , a universe – Anne Pullar
Donderdag 7/8: 	 Gebed en gebedsverhoring – Lene Jeppesen
Vrijdag 8/8: 	� A glimpse of an eternal dimension – Pernilla Rosell

De lezingen met Engelse titel worden niet simultaan vertaald naar het Nederlands

Avondprogramma 19.00 uur
Zondag 3/8: 	 The keynote of the universe – Søren Grind
Maandag 4/8: 	� Voices from the world, presentation of international projects  

– Pernilla Rosell
Dinsdag 5/8: 	 From autocracy to democracy – Clarence Lagerstam
Woensdag 6/8: 	 Kunstavond
Donderdag 7/8: 	� Questions & answers about Martinus and spiritual science  

– Karin Jansson
Vrijdag 8/8: 	 Amusement
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