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mensen die een verklaring van het leven zoe-
ken die zowel hun gevoel als hun intelligentie 
tevreden kan stellen, op verstand berust en 
logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk 
tot de vorming van een sekte of vereniging 
zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen 
die de verklaring van de eeuwige levenswaar
heden in de vorm van logische gedachtenreek-
sen wil leren begrijpen.

Het tijdschrift KOSMOS wordt uitgegeven 
om de lezer inzicht te geven in het wereld-
beeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn 
geesteswetenschappelijke analyses de lezer 
tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. 
Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en 
principes van het leven helder uiteenzet, heeft 
Martinus beschreven in zijn levenswerk: het 
Derde Testament. Het werd geschreven voor 
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1. De betekenis van de militaire bewapening voor de 
levensstandaard van de mensen
Ik heb eerder verklaard hoe de godsdiensten hun macht over de 
mensen steeds meer verloren hebben en dat de mensen deze macht 
door wapenmacht vervangen. De allergrootste onderneming van de 
mensheid is nu de voorbereiding op oorlog. Bezig zijn met bewape-
ning, productie van moordmachines en mensen bekwaam maken in 
het vermoorden van hun naaste kan onmogelijk iets anders zijn dan 
het ondermijnen van elke denkbare moraal die ingaat tegen deze 
verheerlijking van het principe van het doden. Maar niet alleen de 
moraal of de gewone humane regels voor menselijk samenzijn wor-
den ondermijnd. Alle mensen zijn stuk voor stuk burgers in een staat. 
En omdat deze staat zich in zijn veiligheid bedreigd voelt en moord-
techniek en bewapening als enige redding voelt, zal hij heel veel geld 
gebruiken. Dit geld kan hij alleen krijgen door het van het arbeidsloon 
of de inkomstenbron van de burgers te nemen. Omdat de inkomsten 
van de grote massa eigenlijk niet meer bedragen dan de dagelijkse 
behoefte van elk individu, wat wil zeggen geld voor het hoogst nood-
zakelijke, zal elk reduceren of verminderen van de inkomsten tekort, 
nood en ellende betekenen. Omdat die ook buitengewoon voelbaar 
zijn voor de mensen met hoge inkomsten, zal deze oorlogsbewapening 
een overeenkomstig dalende invloed betekenen op de hoge levens-
standaard die de mensen bereikt hadden vóór de grote oorlogen 
uitbraken. Deze verlagende invloed op de welstand, op het voortbren-
gen van werkelijke culturele waarden is hetzelfde als een ondergang 

Omslag: De geldwisselaars (1540-1549), Marinus van 

Reymerswale (c.1490-c.1546), Museo des Belles Artes de 

Bilbao
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van de beschaving. Deze ondergang wordt wezenlijk bevorderd door 
een toenemende prijsstijging, een toenemende duurte, die bovendien 
strijd geeft tussen arbeiders en werkgevers, nog afgezien van het 
feit dat miljoenen en nog eens miljoenen jonge mensen als soldaten 
gevangen gehouden worden 
in deze enorme oorlogsparaat-
heid. Dat deze omstandigheden 
de strijd om het dagelijks brood 
dwingen een factor te zijn die de 
mensen geen noemenswaardige 
tijd en krachten overlaat voor een 
hogere moraal dan juist een slaaf 
van deze strijd te zijn, moet wel 
voor zich spreken.

2. Wanneer de maatschappelijke omstandigheden de oorzaak van 
amoraliteit zijn
Door een groot deel van deze in slavernij levende mensen wordt het 
beetje tijd dat ze gegund is, in de kroeg doorgebracht. Ze zoeken in de 
alcohol een soort stimulans voor hun in duigen gevallen jeugddromen 
en verwachtingen voor een mooie toekomst, terwijl het leven nu niets 
anders is dan een tredmolen, een wanhopige strijd om enigszins fat-
soenlijke omstandigheden te verschaffen voor een grote kinderschaar 
en een vrouw die ook kapot is door onbeantwoorde levensverwach-
tingen. Dat dit niet leidt tot blijdschap en loftuitingen over het leven, 
maar juist tot verbittering, afgunst en woede of haat jegens de mensen 
die het beter hebben, moet toch eveneens voor zich spreken.
	 Dit allemaal geeft amoraliteit. Al deze mensen zullen zich natuurlijk 
verongelijkt voelen, zullen voelen dat het onrechtvaardig is dat som-
mige wezens rijk kunnen zijn en in vraatzucht en overvloed kunnen 
leven, terwijl zij zelf niet eens het meest noodzakelijke kunnen krij-
gen om in leven te blijven. Dat dit gevoel geen belemmering vormt 

Miljoenen jonge mensen 
worden als soldaten 
gevangen gehouden 
in deze enorme 
oorlogsparaatheid
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voor diefstal, oneerlijkheid of leugen en bedrog, beroving en geweld, 
is natuurlijk duidelijk. Dat geprobeerd wordt deze situatie met een 
politiemacht, gevangenis en strafinrichtingen te bestrijden, neemt 
natuurlijk de maatschappelijke verhoudingen niet weg, die de diepste 
oorzaak van de amoraliteit zijn. Nieuwe generaties worden in dezelfde 
omstandigheden geboren, omstandigheden die van de amoraliteit 
een levensvoorwaarde maken en die zelfs gewoon rechtvaardigen. 
We hebben hiermee dezelfde omstandigheden als wat voor de staten 
onderling geldt. Daar zijn het ook de machtsverhoudingen die de vrij-
heid en het recht van een staat tegenover andere staten bepalen. De 
zwakste staat moet buigen voor de eisen van de sterkere. Hier is het 
niet het recht maar de macht die bepaalt.

3. Macht alleen kan geen moraal voortbrengen
Dat zo’n conflictoplossing die uitsluitend door macht bepaald wordt, 
alleen maar onderdrukking kan geven, is een duidelijk feit. Door 
onderdrukking ontstaat haat of woede jegens de onderdrukker, en 
door haat en woede ontstaat oorlog. Macht alleen kan onmogelijk 
moraal voortbrengen. Het wetstelsel en rechtswezen kunnen niet 

verhinderen dat er voortdurend 
een misdadigers- of onderwereld 
bestaat, en geen enkele militaire 
macht kan oorlog verhinderen. 
Het wetstelsel en rechtswezen 
kunnen onmogelijk amoraliteit 
verhinderen en militairen of oor-
logsparaatheid kan onmogelijk 

vrede stichten. Deze verschijnselen verwijderen de oorzaak van amo-
raliteit of strijd niet. Integendeel, ze zorgen voor de instandhouding 
van deze verschijnselen, maar kunnen daarbij wel binnen een bepaald 
machtsgebied de dingen in een zekere gedisciplineerde toestand hou-
den. Maar deze toestand bestaat natuurlijk door dwang. Overal waar 

Macht alleen kan 
onmogelijk moraal 
voortbrengen
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de onderdrukten zich daarvan kunnen bevrijden, zal hun amoraliteit 
zich natuurlijk meteen laten gelden. Zowel de staten als de burgers in 
deze staten onderling bevinden zich door hun militairen en politieap-
paraat in een gedisciplineerde structuur die de oorzaak van de amora-
liteit niet wegneemt, maar deze enkel in bedwang houdt.

4. De wereld heeft een wetenschap van de moraal nodig
Er ontbreekt in de wereld dus iets wat de oorzaak van de amoraliteit, 
de wortel ervan in de menselijke psyche, kan verwijderen. Wat kan die 
oorzaak dan verwijderen? Het enige wat de oorzaak van de amoraliteit 
kan verwijderen is een wetenschap van de moraal. Nu zullen men-
sen misschien denken dat er buitengewoon veel wetenschap is. We 
hebben duizenden en nog eens duizenden knappe wetenschappers, 
professoren en doctors. Dat is natuurlijk waar. Maar deze wetenschap 
en haar vertegenwoordigers vormen absoluut geen wetenschappelijke 
autoriteit als het gaat om het gedrag. De wetenschap van deze perso-
nen betreft kennis van materie, materie en nog eens materie. Weten-
schappers hebben een oneindigheid aan maten en gewichten, snelhe-
den, golflengtes, gegevens over tijd en ruimte. De wetenschap geeft de 
mensen een fantastische kennis 
van hun gedrag ten opzichte van 
de materie, het geeft hun macht 
over de elementen. Met deze 
macht kunnen ze miljoenen en 
nog eens miljoenen paarden-
krachten van de natuur voor zich 
laten werken.
	 Maar de mensen moeten 
natuurlijk niet alleen met de 
materie of stof of met de krachten van de natuur omgaan. Ze zijn ook 
voorbestemd om met andere mensen samen te leven en samen te 
zijn. En enkel en alleen in dit samenleven kan zowel menselijk geluk 

Moraal en wereldbeeld
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als menselijk ongeluk gecreëerd worden. De weg naar geluk is niet 
die van de behandeling van materie, maar uitsluitend de weg van de 
behandeling van gedachten. Onze gedachten – ons zielenleven – zijn 
de innerlijke gewaarwording van onze relatie tot de uiterlijke wereld 
en vooral het voelen van de relatie tot onze medemensen. Deze kant 
van onze aard – ons vermogen om de gedachten van andere mensen 
en het hieruit vrijgekomen gedrag te begrijpen – kan even goed een 
blijk van totale onwetendheid en chaos zijn als de kant van hun aard 
die met de materie te maken heeft, dat kan zijn.

5. De kunst om gedachtenmaterie te behandelen
Naast de fysieke materie bestaat er ook geestelijke materie. Deze 
geestelijke materie kennen we als gedachten. Net zoals de fysieke 
materie uit vele soorten bestaat, sommige giftig en dodelijk, andere 
levensbevorderend, zo is dat met de gedachtenmateriën precies zo. 
Omdat zowel vreugde en geluk als verdriet en ongeluk uitsluitend 
door gedachtenmateriën geschapen worden, is het duidelijk dat alleen 
realistische kennis van deze psychische materiën de mensen kan 
bekwamen in het scheppen van vreugde en geluk. Door een gebrek-
kige behandeling van de gedachtenmateriën veroorzaakt men ver-
driet en lijden. Deze gedachtenmateriën komen in het bewustzijn 

voor als sympathie en antipathie. 
Hoe onze relatie tot de naaste 
wordt, zal dus afhangen van 
waar deze naaste zich bevindt 
in relatie tot deze sympathieën 
en antipathieën. Voor de meeste 
oningewijde wezens is het zo 
dat sommige mensen heel hun 
sympathie krijgen en andere 

heel hun antipathie. Wij zijn allemaal uitstralingscentra van gedach-
ten- of bewustzijnsenergie. Sommige mensen stralen een hoeveelheid 

Wij zijn allemaal 
uitstralingscentra 
van gedachten- of 
bewustzijnsenergie
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gedachtenenergie uit die schandalen en gemene roddel bevat, gif-
tige gedachtensoorten die de reputatie van een ander volledig kapot 
kunnen maken. Sommigen kunnen boosaardige kritiek vanwege het 
gedrag van anderen uitstralen. Weer anderen hebben er een handje 
van ironisch over anderen te zijn. Sommigen zijn bezig ongelukkigen 
te helpen, zijn voortdurend anderen aan het dienen, terwijl er ande-
ren zijn die er alleen maar aan kunnen denken zich te laten dienen.

6. Een mensheid zonder psychische of kosmische chemie
We bedienen ons van levensgevaarlijke gedachtenstoffen en jongle-
ren ermee zonder enige wetenschappelijke kennis van deze gedach-
tensoorten. Dat al deze stoffen net als alle fysieke materiën nuttig 
zijn, is duidelijk wanneer ze in de juiste situatie en juiste verhouding 
gebruikt worden. Maar we weten van de fysieke materiën dat het niet 
om het even is hoe we ze gebruiken. Zoutzuur en zwavelzuur zijn geen 
frisdrank, en zand en meel kunnen niet voor hetzelfde gebruikt wor-
den. Als er geleidelijk aan geen zuiver fysieke of materiële wetenschap 
van de scheikunde ontstaan was, zouden de mensen niet in zo hoge 
mate heer en meester over de materie geworden zijn als nu het geval 
is. Daarom zal de mensheid zonder psychische of kosmische chemie 
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onmogelijk heer en meester over de gedachtenmateriën kunnen wor-
den. En in de mate waarin we blijven lijden onder al deze verkeerde 
samenstellingen van gedachtenenergie, die voorkomen in de vorm 
van haat en vervolging, in de vorm van dwaze sympathieën en antipa-
thieën – die weer fysieke beschadigingen veroorzaken in de vorm van 
oorlog en gevechten, vervolging en roddel, moord en doodslag – duurt 
de benarde situatie die we vandaag de dag in de wereld aantreffen 
voort.

7. Politieke partijen ontbreekt het aan kennis van de gedachten
Er wordt veel gedaan om deze dwaze en dodelijke gedachtenmate-
riën in de wereld het hoofd te bieden. We zien vredesbewegingen, 
vredesliga’s, de Volkerenbond, de Verenigde Naties, enzovoort, 
enzovoort. Maar gaat het lukken? Nee, het zal onmogelijk helemaal 
kunnen lukken, want er ligt geen absoluut concrete wetenschap van 
gedachtenmaterie of van kosmische chemie achter al deze organisa-
ties. Hun roep om en propaganda voor vrede zijn natuurlijk een groot 
goed, maar het zijn net als bij de godsdienst verkondigingen waar je 
in moet geloven. En dat geldt ook voor de verkondigingen van poli-
tieke partijen. Allemaal brengen ze idealen naar voren, maar het zijn 
geloofsidealen en die vereisen een zeker religieus talent bij de men-
sen om geloofd te kunnen worden. Hun verkondigingen reiken niet 
verder dan de grote verkondigingen of geboden voor de mensen in 
de Bijbel. Dat betekent echter niet dat ze niet heel veel nut hebben, 

integendeel. Maar de mensen moeten daarbij 
leren zich anders in te stellen. Het ontbreekt 
de wereld gewoon aan kennis omtrent de 
gedachten.

Het ontbreekt 
de wereld aan 
kennis omtrent 
de gedachten
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8. Door het leven in de processen van de natuur te bestuderen 
zien we Gods gedachten
Maar hoe komen we dan aan vakkundige kennis? Hoe zijn de mensen 
aan hun zuiver materiële of fysieke vakkennis gekomen? Door het 

Het artikel is het manus-
cript voor een lezing die 
Martinus op 15 oktober 
1951 gegeven heeft op 
het Instituut in Kopenha-
gen. Correctie en kopjes 
door Torben Hedegaard. 
Door de Raad goedge-
keurd op 23-08-2020. 
Voor het eerst gepu-
bliceerd in de Deense 
Kosmos nummer 4, 2022. 
Artikel-id M1730.

leven zelf te bestuderen. Iedere individuele 
mens moet gaan onderzoeken, gaan waar-
nemen en gelijktijdig leren begrijpen wat hij 
waarneemt. De wetenschap heeft de proces-
sen van de natuur wel bestudeerd, maar niet 
echt als een schakel in een geheel, als een 
schakel in een logisch plan. Om ons heen 
komt er een oneindigheid aan energie-orga-
nisaties, aan enorme scheppingsprocessen 
vrij. We zien geweldige, uitgestrekte hemel-
ruimen met zonnesteden, melkwegen en ster-
renstelsels die met elkaar een wereldbeeld 
vormen. Maar wat is een wereldbeeld? Een 
wereldbeeld is niet alleen een enorm uitge-
strekte tijds- en ruimtedimensionele eenheid. 
Het is ook iets heel anders. Als we begrijpen 
hoe we de missie en plaats van al deze ener-
gie-uitstralingen in het wereldplan moeten 
lezen, zien we Gods gedachten, dan ontstaat 
er een levend wereldbeeld, omdat alles een 
uiting van leven is en geen teken van toeval 
of dood. Als de mensen alle energieën van de 
natuur in hun uiteindelijke samenspel gaan 
begrijpen, openbaart zich een panorama dat 
het antwoord geeft op het mysterie van het 
leven, waardoor het niet langer een mysterie 
hoeft te zijn. Daar kunnen ze de wet voor het 
leven bestuderen. <<
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1. De dans om het gouden kalf
Waarom leven de mensen in oorlog met elkaar? Waarom komt er zo 
veel verdriet, nood en ellende voor in het lot van de meeste mensen? 
Waarom zijn er oneindig veel mensen zowel lichamelijk als psychisch 
ziek en defect? Waarom spelen geld en economie zo’n verschrik-
kelijke, dodelijke rol in het leven van de mensen? Is de jacht op geld 
niet zo primair geworden in het leven van de mensen dat het voor de 
meeste mensen een buitenproportionele levensvoorwaarde  gewor-
den is om het te bemachtigen? Bestaat er geen overvloed aan open-
lijke en gecamoufleerde roofmethoden om het te pakken te krijgen? 

Het dodelijke bijgeloof –  
de ergste vijand van de mens

Martinus
De aanbidding van het het gouden kalf, 
Filippino Lippi (1457–1504)
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Kunnen niet juist daarom advocaten en juristen goed in luxe leven? 
Leven deze wezens er niet van om spitsvondige methoden uit te leg-
gen om de door andere mensen slim bedachte of net zo spitsvondige 
methoden te begrijpen waarmee zij op onrechtmatige manieren zich 
waarden hebben toegeëigend die hun naaste toebehoorden? En laten 
ze zich niet in even hoge mate betalen om methoden te vinden waar-
mee ze een bedrieger in een rechtszaak zijn bedrog als een volstrekt 
reële en eerlijke handeling kunnen verdedigen? Kunnen advocaten 
niet evengoed door de bedrieger als door de bedrogene ingeschakeld 
worden? En verdedigt de advocaat van de bedrieger zijn cliënt niet net 
zo vasthoudend als de advocaat van de bedrogene? Is het leven niet 
zo gecompliceerd geworden en zijn de wetten niet zo ingewikkeld dat 
de gewone mens zich zonder hulp van juristen geen raad weet met de 
verplichtingen van het dagelijks leven? Ja, aan de belastingplicht aan 
de staat kunnen de mensen niet eens zelf voldoen. Ook de staat is zo 
geraffineerd geworden in zijn aanspraak op het geld van de burgers 
dat ook hij op spitsvondigheden is uitgekomen om het geld van deze 
burgers te pakken te krijgen met een enigszins beschaafd argument. 
Het gehele bestaan is zodoende in feite een dans om het gouden kalf. 
	 Zijn wereldoorlogen of strijd in elke vorm tussen de staten of 
volken onderling iets anders dan een dans om het gouden kalf? Hoe 
gevaarlijk is deze dans niet? Heeft die niet 
miljoenen en nog eens miljoenen slachtoffers 
over de hele wereld geëist? Hoeveel zijn er 
niet omgekomen door bomexplosies? Hoeveel 
stierven er niet in gaskamers en concentratie-
kampen? Werden velen geen levende wrak-
ken of hulpeloze invaliden en een last en zorg 
zowel voor henzelf als voor anderen? Is het 
een opwekkend beeld om kilometers militaire 
begraafplaatsen te zien, die in het kielzog van 
een oorlog voorkomen? Zijn de duizenden en 

Is strijd 
tussen volken 
onderling iets 
anders dan een 
dans om het 
gouden kalf?
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nog eens duizenden witte kruisen niet eerder 
een waarschuwing dan een herdenking? Een 
waarschuwing, maar voor wat of wie? Wie of 
wat is schuldig aan heel dit mentale en licha-
melijke verval in de wereld? Wat moeten we 
doen om tot een normaal bestaan te komen?

2. Mozes en de wet van het leven
Is het werkelijk een vervulling van de levens-

wetten dat het dagelijkse bestaan een speculeren over geld, goederen 
en goud moet zijn? Verbrijzelde Mozes juist niet de tafelen met de 
tien geboden in toorn over de reidans om het gouden kalf, deze hei-
dense godsverering? Jawel, maar was hij het ook niet die een Egypte-
naar doodde, omdat die een Jood mishandelde? Het motief voor zijn 
drastische handelingen was edel genoeg. Hij werd kwaad over het 
schijnbaar onrechtvaardige gedrag dat hij zag bij zijn medewezens, 
die natuurlijk hetzelfde waren als zijn naasten. De levenswet ‘Gij zult 
uw God liefhebben boven alle dingen en uw naaste als uzelf’ was hem 
nog niet helemaal duidelijk. Hij had God weliswaar lief boven alles, 
daarom werd hij kwaad, toen hij zag dat God geminacht werd door een 
gouden kalf te maken en dat te aanbidden in plaats van de ware God. 
Hij hield ook van de naaste die door de Egyptenaar mishandeld werd, 
daarom werd hij zo kwaad dat hij hem doodde.
	 Er was echter iets in het door Mozes gemanifesteerde gedrag wat 
geen vervulling van de wet van het leven was. Daarom staat er ook 
dat, ondanks dat hij de Israëlieten uit de slavernij in Egypte bevrijdde 
en hen door de woestijn leidde en door tijd en ruimte tot aan de grens 
met het beloofde land bracht, hij er toch niet mocht binnengaan. Hij 
mocht alleen naar het heilige land kijken. Hij beklom toen de berg 
Nebo en zag dat geweldige rijk van melk en honing, waar druiventros-
sen hingen die zo groot waren dat er twee mannen nodig waren om ze 
te kunnen dragen. En hier eindigt zijn geschiedenis. Mozes werd nooit 
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meer op het fysieke vlak gezien. Wat was dat dan met Mozes, deze 
grote profeet en dienaar Gods? Hij hield niet van de naaste die zich 
manifesteerde in de vorm van de Egyptenaar die een van zijn landge-
noten mishandelde. Dat was dus genoeg om niet in het beloofde land 
te kunnen komen. Zijn woede die gekarakteriseerd moet worden als 
absoluut heilige woede en gerechte toorn was dus genoeg om hem uit 
te sluiten voor de grote beleving die in occulte betekenis niet Palestina 
betekent maar de grote geboorte.

3. De beschaving van Mozes in de twintigste eeuw
Treden vandaag de dag niet duizenden mensen in de voetsporen 
van Mozes? Ze zijn vol heilige woede en gerechte toorn en hande-
len van daaruit. Is de in de twintigste eeuw culminerende oorlog 
van allen tegen allen juist niet net zo’n realistische manifestatie van 
heilige woede en gerechte toorn? Is het produceren van de geniaal-
ste verveelvoudiging van het principe van het doden door middel 
van atoom- en waterstofbommen geen resultaat van heilige woede 
en gerechte toorn? Wordt niet aangegeven dat het is als verdediging 
van de rechtvaardigheid, de vrijheid en het geluk van alle mensen? 
Is er vandaag de dag één oorlog die niet als rechtvaardig verdedigd 
wordt? Bestaat er enige twijfel over dat de verschillende partijen niet 
die mening hebben? Ik geloof niet dat een van de grote staatsmannen 
in de wereld in oost en west niet gelooft dat 
zijn handelwijze het enige rechtvaardige of 
wereldverlossende is. Of ze gelijk hebben of 
geen gelijk hebben is een heel andere kwestie, 
waarover door een veel hogere rechter wordt 
beslist dan deze oningewijde zielen.
	 En wie van de gewone mensen in het dage-
lijks leven heeft niet dezelfde instelling? Is er 
een van hen die gelooft dat zijn woede niet 
rechtvaardig en daarmee terecht is? Willen 
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niet alle mensen zich erop beroepen dat hun 
woede of verontwaardiging dient om deze of 
gene tegen wie de woede gericht is te verbe-
teren? En hier zijn we bij het huidige grootste 
kwaad van de mensheid. Denken dat woede of 
verontwaardiging in welk geval ook terecht 
kan zijn, gerechtigd of heilig kan zijn, is een 
bijgeloof dat het meest duistere bijgeloof uit 
de middeleeuwen 

ver overtreft. Hoe moet een dierlijke traditie 
ooit menselijk kunnen zijn? Woede en veront-
waardiging of haat en de gevolgen ervan zijn 
een dierlijke eigenschap, waarmee het dier 
zijn drang tot zelfbehoud kan uiten, maar de 
mens heeft immers de beschikking over heel 
andere vermogens. Hij heeft intelligentie en 
kan over de dingen nadenken, kan beredene-
ren en zich tot op zekere hoogte bij voorbaat 
de oplossing van een probleem voorstellen. 
Hij kan daarom een geschil met medemensen 
op een wat andere manier beslechten dan met 
behulp van de wet van het dier of van de jun-
gle, die bestaat uit het recht van de sterkste. 
Wie de macht heeft, heeft het recht, ongeacht 
hoe onrechtvaardig dat in de gegeven situatie 
ook mag zijn. Maar de mens is geen zuiver 
dier meer. Daarom is het voor dit wezen geen 
levenswet meer om de wet van de jungle te 
gebruiken. <<
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#11Uit het boek: Het geïntellectualiseerde Christendom

Martinus

Hoofdstuk 1
De wederkomst van Christus

De symbolische uitdrukkingen waarmee Christus zijn wederkomst 
voorzegd heeft
13. In veel religieuze kringen, sekten en gemeenschappen worden de 
eigen uitspraken van Christus over zijn wederkomst volkomen let-
terlijk opgevat, dat wil zeggen dat het zo wordt opgevat dat hij in een 
persoonlijke gedaante op de fysieke wolken komt met veel macht en 
heerlijkheid. De mensen begrijpen niet dat de gehele voorstelling van 
zijn wederkomst alleen symbolisch is. Ze begrijpen daarom niet wat 
er achter deze symbolen ligt. Ze zien niet dat hij met zijn symboli-
sche verklaring juist duidelijk wil maken dat hij beslist niet terug op 
aarde komt en als een speciaal fysieke persoonlijkheid optreedt en 
zichzelf zal openbaren als Christus zoals destijds het geval was tijdens 
zijn fysieke incarnatie in Palestina. Hij komt absoluut niet her en der 
preken en religieuze sekten en gemeenschappen vormen. Er getuigt 
beslist geen enkele belofte van dat we hem fysiek hier of daar kunnen 
vinden. Integendeel, hij waarschuwt ‘degenen die oren hebben om 
te horen’ en ‘degenen die ogen hebben om te zien’ heel sterkt tegen 
deze opvatting, omdat hij als Christus hier noch daar fysiek te vinden 
zal zijn. Hij heeft zijn gehele wederkomst symbolisch verklaard. Dat 
hij die symbolisch heeft moesten verklaren was te wijten aan het nog 
onintellectuele of primitieve begripsvermogen van zijn tijdgenoten. 
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Hij moest de waarheid over zijn wederkomst in een soort sprookjes-
taal vatten wat namelijk niet ongebruikelijk was voor de leraren en 
profeten van toen. Eerst heeft hij verklaard dat er vele valse profeten 
zouden opstaan. Sommigen van hen zouden zich zelfs uitgeven voor 
Jezus Christus zelf. We kunnen dienaangaande verwijzen naar de 
evangeliën van Mattheus, Marcus en Johannes, waar Christus zegt: 
‘Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, hij is in de 
woestijn, ga er niet heen; zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet. 
Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo 
zal de komst van de zoon des mensen zijn’, ‘En dan zal het teken van de 
zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stam-
men der aarde zich op de borst slaan [jammeren] en zij zullen de zoon 
des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en 
heerlijkheid’ (Matth. 24:25-27, 30).

Christus waarschuwt verder met de woorden: ‘Zie toe, dat nie-
mand u verleidt. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik 
ben het, en zij zullen velen verleiden’, ‘Indien dan iemand tot u zegt: 
Zie, hier is de Christus, zie, hij is daar, geloof het niet. Want er zullen 
valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en 
wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden’ 
(Marc. 13:5-6, 21-22). Maar Christus zegt nog meer over zijn weder-
komst, dat wil zeggen de voltooiing of vervolmaking van zijn missie. 
Hij verwoordt dat zo: ‘maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader 
zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en te binnen brengen al 
wat ik u gezegd heb’ (Joh. 14:26). En Christus gaat verder: ‘Nog veel heb 
ik u te zeggen, maar u kunt het thans niet dragen; doch wanneer hij 
komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waar-
heid; want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal 
hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheer-
lijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al 
wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei ik: Hij neemt uit het mijne 
en zal het u verkondigen’ (Joh 16:12-15).
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De geest van de waarheid die de mensen tot de gehele waarheid 
zal leiden
14. Wat heeft Christus met het begrip ‘wederkomst’ aangeduid? Zoals 
we gezien hebben heeft hij niet gezegd dat hij weer opnieuw komt als 
een fysieke persoon, die het Woord predikt, wonderen doet en door 
het gehele volk her en der gezien zal worden. Nee. Hij heeft daaren-
tegen de mensen voor deze aanname gewaarschuwd. Als hij met deze 
wederkomst noch in de woestijn, noch in binnenkamers gevonden kan 
worden en niet hier, noch daar gevonden kan worden, kan zijn weder-
komst absoluut niet zijn als een Christus in de vorm van een gewone, 
fysieke persoon. In dat geval zou hij gemakkelijk ergens te vinden en 
te herkennen moeten zijn. Hij waarschuwt er sterk voor om degenen 
te geloven die komen vertellen dat ze Christus zijn of zeggen dat hij 
hier of daar te vinden is. Zijn werkelijke wederkomst zal dus op geen 
enkele manier fysiek van aard zijn. Hij komt niet meer op aarde om 
een voor iedereen fysiek zichtbare, geestelijke autoriteit te zijn en te 
vertellen dat hij Christus is. Hij komt niet meer om een fysiek zicht-
baar aanbiddingswezen te zijn en om zijn goddelijke autoriteit met 
wonderen en met zijn liefdevolle wezen te verstevigen.

De tijd staat niet stil. Gods schepping van de mens heeft een veel 
hoger ontwikkelingsstadium bereikt waarin de mensheid het ‘vele’ 
kan gaan begrijpen dat Christus destijds in Palestina nog niet kon 
vertellen. Wanneer het christendom tegenwoordig de humaan en qua 
intelligentie ontwikkelde mensen niet bevredigt, komt dat door de 
onintellectuele staat van het christendom. De gelijkenissen van het 
christendom pasten uitstekend bij de beginnende humaan ontwik-
kelde, maar nog onintellectuele mensen ten tijde van Jezus. Maar in 
de tweeduizend jaren die bijna verstreken zijn sinds de geboorte van 
het onintellectuele christendom zijn het humane gevoel en de intel-
ligentie van veel mensen van primitiviteit in intellectualiteit aan het 
veranderen. En deze ontwikkeling zal spoedig heel sterk toenemen. 
Voor deze mensen betekent het onintellectuele christendom alleen 
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dogma’s of beweringen, omdat er geen logische uitleg of logisch 
bewijs voor dit christendom is aangevoerd om het als feit te onder-
steunen. Christus was zich echter bewust van deze tekortkoming die 
het onintellectuele christendom aan de mensen in de toekomst zou 
onthullen. Daarom voorspelde hij dat de gehele waarheid van het 
christendom later aan de mensen geopenbaard zou worden, als de tijd 
daarvoor aangebroken was. De vervulling of realisatie van deze voor-
spelling is de wederkomst van Christus genoemd. Deze wederkomst is 
dus de voortzetting van de Christusmissie verder naar haar volmaakte 
stadium, dat hetzelfde zal zijn als de inwijding van de mensen in het 
gehele mysterie van het christendom en dat is de oplossing van het 
levensmysterie. Dus niet de fysieke identiteit van Christus zal het 
primaire in zijn zogenoemde wederkomst zijn. Hij heeft heel duidelijk 
aangeduid dat het de Heilige Geest is, die de Vader in zijn naam naar 

Citaat

Als we begrijpen hoe we de missie 
en plaats van al de energie-
uitstralingen in het wereldplan 
moeten lezen, zien we Gods 
gedachten, dan ontstaat er een 
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een uiting van leven is en geen 
teken van toeval of dood.

Martinus
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de mensen zal zenden. Deze geest die Christus ook de geest van de 
waarheid noemt, zal de mensen naar de gehele waarheid leiden. Naar 
welke waarheid zal deze geest de mensen leiden? Moet de Christus-
missie juist geen voortzetting krijgen? Zegt Christus juist niet dat deze 
geest van zijn kennis zal nemen en dat aan de mensen zal geven? Wat 
kan het anders zijn dan de kennis die hij destijds de mensen voor later 
beloofde, omdat ze tijdens zijn fysieke incarnatie op aarde niet ont-
wikkeld genoeg waren om alle gigantische analyses van het christen-
dom – de analyses van het heelal zelf – te kunnen aannemen? Hij zegt 
niet dat hij zelf fysiek komt om ze aan de mensen te vertellen. Hij zegt 
daarentegen dat God de mensen de Heilige Geest der waarheid zal stu-
ren. Maar wat wordt in feite met het begrip ‘geest’ aangeduid? Geest 
is ervaringen, gedachten en kennis. De Heilige Geest der waarheid is 
dus hetzelfde als heilige ervaringen, heilige gedachten en heilige ken-
nis. Maar wat zijn heilige gedachten en heilige kennis? Zijn dat niet 
de allerhoogste, beleefde ervaringen, gedachten en kennis, die Gods 
bestaan, de oplossing van het levensmysterie en daarmee de alliefde 
als het eeuwige fundament voor het leven als feit weerspiegelen, 
alsmede de beleving van hun onsterfelijkheid door de wezens en hun 
eeuwige bestaan naar Gods beeld, als zijn gelijkenis? Welke gedachten 
kunnen hoger, heiliger en reiner zijn dan deze gedachten in de vorm 
van zuivere wetenschap of feiten, waarmee ze de absoluut eeuwige, 
onwankelbare waarheid van het leven zijn? Heeft Christus juist niet 
aangekondigd, dat God de mensen deze hoogste goddelijke geest van 
de waarheid zou zenden, die niets anders is dan de allerhoogste waar-
heid of wetenschap omtrent het leven? Christus zegt niet dat hij zelf 
persoonlijk als een fysieke Christus de mensen deze verheven kennis 
zal geven. Hij zegt dat God de mensen deze kennis zal zenden, wat wil 
zeggen dat God de mensheid deze hoogste, heilige kennis zal geven in 
de vorm van een kosmische wetenschap die de mensen met ontwik-
kelde humaniteit of alliefde, intelligentie en intuïtie kunnen begrij-
pen. De Voorspreker, de Heilige Geest of de wederkomst van Christus 
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is het christendom in geïntellectualiseerde vorm, die op zijn beurt 
hetzelfde is als de oplossing van het levensmysterie. De wederkomst 
van Christus is dus een kennis of wetenschap die God in de mensheid 
zal laten ontstaan, wanneer zij zich in de duisternis van de goden-
schemering bevindt. Zegt hij juist niet: ‘Doch wanneer u hoort van 
oorlogen en geruchten van oorlogen, wees dan niet verontrust, dat 
moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan 
tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier dan daar 
aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen, Dat is het begin 
van de weeën’ (Marc. 13:7-8) en ‘En aan alle volken moet eerst het 
evangelie’, de boodschap van de Heilige Geest dus, ‘gepredikt worden’ 
(Marc. 13:10).

We kunnen hier niet nader op dit onderwerp ingaan, we komen er 
later op terug. De geest van de waarheid zal de mensheid ook over de 
duisternis of duivelsmentaliteit vertellen. Het is geen gering wereld-
verlossingsgebeuren dat zich al aan het voltrekken is en waarvan de 
weeën al aan de gang zijn. Maar ook al is het culminerend duivelsbe-
wustzijn, toch is het in absolute zin geen hel of iets absoluut kwaads. 
De mensheid maakt een piramide-inwijding door. Net als de aspirant 
destijds tijdens de inwijding in de piramide de weg door de duistere 
gang in de piramide moesten vinden om hogepriester of farao te kun-
nen worden, voordat ze de koningswaardigheid verkregen, zo moet 
de huidige mens de culminatie van de duisternis doormaken – in alle 
openheid – om een Christuswezen te worden, om één met God naar 
zijn beeld, als zijn gelijkenis te worden.

De wederkomst van Christus zou de verheven, reusachtige kennis 
omtrent het christendom worden waarvoor de mensen destijds niet 
ontwikkeld of begaafd genoeg waren om die te kunnen ontvangen. 
Met deze wederkomst draait het daarom niet om zijn fysieke optreden 
met wonderen en een bergrede en het model staan voor het toekom-
stige gedrag van de mensen. Hij hoeft, zoals eerder vermeld, de men-
sen niet nog een keer te laten zien dat hij zijn beulen zelfs een kruisi-
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ging kan vergeven. Dat heeft hij tijdens zijn eerdere fysieke incarnatie 
al overduidelijk bewezen. Christus zegt helemaal niet dat zijn zoge-
noemde wederkomst puur fysiek zal zijn. Hij duidt deze daarentegen 
aan als ‘de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn 
naam, die zal u alles leren en te binnen brengen al wat ik u gezegd 
heb.’ En hij herhaalt nog eens: ‘doch wanneer hij komt, de Geest van 
de waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want hij zal 
niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de 
toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal 
het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, 
is het mijne; daarom zei ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u ver-
kondigen.’ Waarom noemt hij zichzelf hier niet? Wie is die Trooster of 
Voorspreker, de Heilige Geest of de geest der waarheid, die de Vader 
in naam van Christus zal zenden en die van de kosmische wijsheid van 
Christus – die dus de wijsheid van de Vader is – zal nemen en de men-
sen naar de gehele waarheid zal leiden? Wat is de gehele waarheid? Is 
dat niet het resterende deel van Christusverkondiging, waarvoor de 
mensen ten tijde van Jezus niet begaafd of rijp genoeg waren om die te 
kunnen ontvangen, waardoor hij de verkondiging moest beloven voor 
een later tijdstip? Waarom noemt hij niet zichzelf als degene die in een 
fysieke verschijning en fysiek optreden als Christus aan de mensen 
geopenbaard zal worden? Dat gebeurt uitsluitend omdat de mensen 
geen Christus in fysieke manifestatie meer nodig hebben. (…)

              >>>   WORDT VERVOLGD
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