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Informatie over het werk van Martinus

Het tijdschrift KOSMOS wordt uitgegeven

om de lezer inzicht te geven in het wereld-
beeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn
geesteswetenschappelijke analyses de lezer
tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren.
Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en
principes van het leven helder uiteenzet, heeft
Martinus beschreven in zijn levenswerk: het
Derde Testament. Het werd geschreven voor

mensen die een verklaring van het leven zoe-
ken die zowel hun gevoel als hun intelligentie
tevreden kan stellen, op verstand berust en
logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk
tot de vorming van een sekte of vereniging
zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen
die de verklaring van de eeuwige levenswaar-
heden in de vorm van logische gedachtenreek-
sen wil leren begrijpen.
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1. Er was een tijd dat de grote wereldgodsdiensten de wereld
beheersten

We leven in een zeer onrustige tijd. Wat millennia lang de vaste basis
en het vaste voorbeeld voor de moraal en het gedrag van de mensen
vormde, namelijk de grote wereldgodsdiensten, speelt niet langer
dezelfde rol in de vorming van onze beschaving als het vroeger deed.
Door kerken en tempels, maar misschien het meest door een geau-
toriseerde geestelijkheid die de ceremoniéle en sacramentele hande-
lingen begreep, werd de mensheid gesuggereerd om te geloven in het
bestaan van een Voorzienigheid en in een moraal en in een gedrag die
religieuze instituties voorschreven als teken van de hoogste ethiek en
menselijke volmaaktheid.

Het fundament van deze beschaving werd dus het geloof in het
bestaan van een Voorzienigheid en het feit dat er achter alle voorko-
mende levensbeleving een goddelijk plan, een goddelijke zin of een
bedoeling lag. Omdat de mensen tot wie deze verkondiging gericht
was, overwegend bestond uit mensen bij wie het religieuze instinct
gewoon bepaalde dat ze de gedachte van het bestaan van een god-
delijke Voorzienigheid natuurlijk of vanzelfsprekend vonden, onder-
vond de geestelijkheid geen grote weerstand. De grote wereldgods-
diensten beheersten werkelijk de wereld. Nu is het religieuze instinct
oftewel de innerlijke functie achter het vermogen of de neiging van
de geloofsmens om vertrouwen te hebben in het bestaan van een
Voorzienigheid geen menselijke uitvinding. Het is een aangeboren
psychisch-organische functie die we al in het dierenrijk tegenkomen,
waar de kreet van het dier in doodsangst in feite de eerste onbewuste
roep om hulp is tot een volledig onbekende Voorzienigheid. Waartoe
anders die kreet in doodsangst die pas geslaakt wordt wanneer alle
natuurlijke hulpmiddelen van het dier uitgeput zijn? Niemand, ook
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het dier zelf niet, verwacht dat zijn vervolger plotseling door medelij-
den gegrepen zal worden en hem zal sparen. Een roofdier kent geen
medelijden, dat in werkelijkheid zijn eigen zelfmoord zou betekenen.

2. Voor de natuurmens is een Voorzienigheid een
vanzelfsprekendheid

Ook bij alle natuurmensen vinden we dit instinct, dit vermoeden

van het bestaan van een Voorzienigheid. Ja, binnen dit gebied is dit
gevoel zo ontwikkeld dat we in deze levensstadia absoluut geen enkele
ongelovige vinden. De Voorzienigheid of de geestelijke wereld is voor
elke natuurmens een vanzelfsprekendheid. Dit vermogen, dit religi-
euze instinct, is in elk wezen op precies dezelfde manier aanwezig als
het vermogen om een plant te worden in ieder zaadje aanwezig is en
het vermogen om een dier te worden van de een of andere soort of
het een of andere ras neergelegd is in de voortplantingscellen van elk
dier. Het is daarom voor de ontwikkelde mens een vaststaand feit dat
het vermogen om in een bestaande geestelijke Voorzienigheid te gelo-
ven niet uitgevonden is door de mens, maar iets psychisch-organisch
isin het levende wezen. Hoe de aardse mens zich deze Voorzienigheid
echter voorstelt, zal altijd een product van zijn fantasie of voorstel-
lingsvermogen zijn. Normaliter zal hij zich deze Voorzienigheid altijd
voorstellen naar zijn eigen beeld, alleen in een veel volmaaktere toe-
stand als die waarin hij zich zelf bevindt.

3. De mens heeft altijd de neiging gehad om de Voorzienigheid
naar zijn eigen beeld te scheppen

Juist door de neiging om de Voorzienigheid of Godheid naar zijn eigen
beeld te scheppen hebben de verschillende volken door de tijd heen
elk hun eigen opvatting gehad om te huldigen of te aanbidden, maar
gemeenschappelijk voor alle is het aangeboren vermogen of de aange-
boren neiging om te geloven dat er een Voorzienigheid en één God of
misschien meer goden moeten bestaan. Dit instinct of deze neiging is
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zodanig door profeten, geestelijken, enzovoort gestuurd en geleid dat
er vandaag de dag nog talloze miljoenen zijn die verbonden zijn met
en daarmee gebonden aan de voorstellingen van het bestaan van een
goddelijke Voorzienigheid.

4. De levensinstelling is veranderd van het abstracte naar het
concrete

Kijken we naar de mens van tegenwoordig, dan zien we dat hij zowel
in de strijd om het dagelijks brood als op een groot aantal andere
gebieden in een situatie gekomen is, die talloze ervaringen verschaft
waarmee hij eerder niet in aanraking kwam. De moderne technische
maatschappij beinvloedt de mens veel intensiever dan de maatschap-
pijvormen in het verleden, die een heel ander levensritme hadden dan
het ritme dat tegenwoordig zijn stempel op het leven van de doorsnee
mens van nu drukt. Het resultaat hiervan is dat de moderne mens het
langzaam ontgroeit om zijn leven op abstracties te kunnen baseren.
Zijn geforceerde levensritme geeft hem talloze nieuwe ervaringen,
wat er onvermijdelijk toe leidt dat zijn levensinstelling verandert van
het abstracte naar het concrete. De voortdurende ervaringsontwikke-
ling zorgt ervoor dat het intelligentievermogen van de aardse mens
zich nu zo sterk ontwikkelt dat hij vaak - zonder zelf te weten - in
een toestand is gekomen, waarin hij zich geleidelijk aan losmaakt van
de banden die hem tot in onze tijd gebonden hielden aan voorstel-
lingen die zijn intelligentie doorziet als onredelijk, of zelfs als recht-
streeks in strijd met de logica

die het leven op alle gebieden

Het intelligentie-
vermogen wordt steeds
meer de vervanger van
het instinct

onthult. Het intelligentiever-
mogen wordt zo steeds meer de
vervanger van het instinct dat
eerder zijn zintuiglijke beleving
droeg. Het voorlopige resultaat
van dit proces is het groeiende



De ondergang van een wereldbeschaving

materialisme van de individuele mens, zijn toenemende eis voor een
groter aandeel in de puur fysieke zegeningen van het leven. Terwijl
de instinctfunctie het vermogen gaf om in contact te komen met de
psychische of abstracte gebieden van het bestaan, zien we dat de intel-
ligentie daarentegen een kracht is waarmee de aarde mens in steeds
hogere mate concrete feiten kan verklaren.

5. Met de ontwikkeling van het intelligentievermogen verdwijnt
het vermogen om blind te kunnen geloven

De ontwikkeling heeft er dus toe geleid dat de aardse mens stap voor
stap het instinctieve contact met de psychische gebieden van het leven
verloren heeft ten gunste van een glasheldere rationele beleving van
het fysieke vlak, van de fysieke wereld. Het resultaat hiervan is duide-
lijk te zien door het feit dat gelijktijdig met het groeien van de intel-
ligentie het vermogen om blind te geloven slinkt. De moderne mens
wil zijn bestaan liever baseren op met intelligentie bewezen ervarin-
gen dan op vage instinctieve of vermoedensopvattingen. Omdat het
wezenlijkste deel van het door de intelligentie doorlichte ervarings-
materiaal met de materiéle wereld verbonden is, moest het materia-
lisme in eerste instantie wel zegevieren. Niet de mens maar het leven
zelf heeft de mens binnengeleid in het culminerende materialisme dat
tegenwoordig de wereld beheerst.

6. Het materialisme bevordert goddeloosheid

Als we naar de wereld van vandaag kijken, kijken we naar een mens-
heid waarvan de meerderheid zich buigt voor wat je zuiver fysiek
kunt wegen en meten. Omdat alleen de fysieke stof die toegankelijk is
voor fysieke waarneming gemeten en gewogen kan worden, zien we
dat die alleen het voorwerp van de hoofdinteresse van de mensen is.
Daar geloven ze in. Het levende lets, wat in feite de organisator van
de stof is, de factor die de stof omvormt en deze dienstbaar maakt om
of een organisme voor dit Iets te zijn of om voorwerpen te zijn die het
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Iets kan benutten, zien we niet en geloven er daarom niet in. Omdat
dit levende Iets in werkelijkheid identiek is met het goddelijke - met
het eeuwige - achter het tijdelijke en daarom in diepste zin identiek
is met God, is de moderne mens door zijn gebrek aan interesse in het
reéle bestaan van dit levende Iets goddeloos geworden.

7. De wetenschap zoekt vergeefs in de materie naar de oplossing
van het mysterie van het leven

Religieus zijn is tegenwoordig dus hetzelfde als nafef zijn. Als intellec-
tuele mens kun je het niet maken om te geloven in of te neigen naar
opvattingen die tot een verdwenen verleden behoren, die thuishoren
in de geestelijke kinderkamer van de mens. Door het groeiende intel-
ligentievermogen heeft men zich erop ingesteld dat de oplossing van
het mysterie van het leven zuiver materieel van aard is, dat het in de
wereld van de stof te vinden is. Het moet iets zijn wat je kunt meten
of wegen, het moet tijds- en ruimtedimensioneel zijn. De wetenschap
heeft tevergeefs gezocht en zoekt tevergeefs verder naar deze oplos-
sing zonder een ander antwoord te kunnen geven dan dat alles schijn-
baar op een niet te controleren spel van toevalligheden berust. Alles
buiten de wereld van de mensen - hierbij inbegrepen alle overige
levende wezens en het heelal met zijn talloze zonnestelsels en melk-
wegen - betreft toevallige dode krachten. Alleen aarzelend waagt men
in te gaan op de gedachte dat andere planeten dan Aarde bewoond
zouden zijn. Een oneindige zee
van sterren - deze geweldige kos-
mische stelsels die millennium
na millennium precies dezelfde
afgemeten banen volgen - glijdt
avond aan avond aan onze zich
verwonderende ogen voorbij. Het
is allemaal het toevallige spel van
enkel dode krachten, levenloze
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materiecombinaties zonder enig hoger doel. Alleen Aarde, dit stofje
der stofjes in een macrokosmische reuzenwereld, is begenadigd met
hoger leven, alleen hier in dit geweldige, onoverzichtelijke en ondoor-
zichtige heelal bestaat leven en zijn er denkende wezens.

8. Zuiver materialistisch onderzoek geeft geen enkel richtsnoer
voor moraal of gedrag

Is het bovenstaande niet hetzelfde als het aanbidden van de dood?

Als onze wereld de enige bewoonde planeet in het heelal is en het
leven hier alleen een product van erfelijkheid en milieu, van genen en
chromosomen, en iedere uitspraak over persoonlijke onsterfelijkheid
onbetamelijke onzin is, moet onze wereld het doodsrijk zelf zijn en
onze planeet het merkwaardigste lijk dat ooit bestaan heeft. De hier
aangeduide levensfilosofie vormt de uiterste consequentie van zuiver
materieel of tijds- en ruimtedimensioneel onderzoek. Dit onderzoek
geeft alleen zuiver materiéle informatie, maar geen enkel richtsnoer
voor moraal of gedrag. Voor dit onderzoek is het leven enkel een
fysiek proces en op dat gebied culmineert het in een kennis die geni-
aal genoemd kan worden. Want dankzij deze kennis is de mens heer
over de elementen geworden. Dankzij deze kennis werken talloze
miljoenen paardenkrachten vandaag de dag voor de mensheid. Overal
drukken mensen tegenwoordig op knoppen en spugen machines hon-
derdduizenden nuttige voorwerpen uit. Door op knoppen te drukken
of aan hendels te draaien, enzo-

voort, krijgen ze licht en warmte
in hun huizen, varen ze onder Uitgeru st met een

water of over zee en jagen ze door macht als nooit te
de lucht. Waarlijk, op bepaalde voren gebiedt de mens

ebieden is de mens gelijk aan
i o 8¢ en gehoorzaamt de stof
od geworden. Uitgerust met een

macht als nooit te voren gebiedt aan zijn wil
de mens en gehoorzaamt de stof
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aan zijn wil. Maar achter al deze macht, achter al deze goddelijke
kunde bestaat ongeloof, goddeloosheid. Te midden van al zijn geniale
kunde door intelligentie is de aardse mens een kosmisch onbewust
wezen geworden.

9. De mensheid heeft nu theoretisch de mogelijkheid om zichzelf
uit te roeien
In het westen zijn we allemaal opgevoed met het christelijke geloof en
hebben allemaal gehoord van de twee bomen
in de hof van Eden: de boom der kennis
en de boom des levens. En we hebben
gehoord dat ‘op de dag dat je eet van
de vruchten van de boom der ken-
nis, je de dood zult sterven’ (Gen.
2:17). Deze voor velen zo raad-
selachtige voorspelling heeft in
onze tijd en in onze wereld haar
culminerende vervulling gekre-

gen. Overal waarheen we onze blik

wenden, zien we dat het voornaamste
resultaat van het contact van de mens
met de intelligentie het vermogen geworden is om
leven uit te roeien, in een omvang die zelfs de meest levendige fanta-
sie zich niet kon voorstellen. De zelfvernietiging van de mensheid met
middelen die zij zelf heeft voortgebracht, is tegenwoordig in ieder
geval een theoretische mogelijkheid. Maar is een levensontplooiing
waarvan de dood en verminking van ontelbare miljoenen mensen en
dieren en de verwoesting van al het leven in enorme landgebieden het
doel is, een teken van hoogintellectualiteit? Absoluut niet! Het is niets
anders dan een teken van de dood waartoe het eten van de vruchten
van de boom der kennis zou leiden. Dat mensen andere mensen ver-
nietigen is eigenlijk hetzelfde als dat het mensenras zichzelf vernie-

10
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tigt. Deze toestand komt niet voor bij andere levensvormen op aarde.
Leeuwen vermoorden geen leeuwen, tijgers vermoorden geen tijgers.
Komt hier uiteindelijk moord voor, dan is het alleen een resultaat van
periodieke bronststrijd, en deze moorden zullen nooit gevaarlijk zijn
voor het voortbestaan van het ras of de soort. Maar mensen moorden
niet alleen met de blote hand. Hij is niet zoals het dier aangewezen

op het alleen moorden met behulp van zijn eigen fysieke organisme.
Nee, hij heeft machines geconstrueerd waarvan de moordcapaciteit
nu dusdanig is dat hij slechts met de druk op een knop miljoenen van

zijn eigen ras kan vernietigen.
Waarlijk, de mens is de volmaakte
doder geworden, het geniale dier. D@ mens is de

Geen wonder dat de gevolgen volmaakte doder
van deze toestand een wereld van geworden, het geniale

angst geworden is, een wereld dier

waarin de strijd van allen tegen
allen nu over alle continenten en

zeeén van de planeet raast.

10. Noch het christendom, noch de andere wereldgodsdiensten
kunnen de ondergang van de bestaande wereldbeschaving
verhinderen

Dat het zo ver gekomen is, heeft het christendom en hebben ook de
andere wereldgodsdiensten niet kunnen verhinderen en nog minder
zullen ze deze toestand laten ophouden. De nu bestaande wereldbe-
schaving zal daarom verder in verval raken. Oorlog en bewapening
zullen de actuele problemen van de wereld blijven en alle waarden
en alle arbeidskracht opslokken. En zonder deze waarden en arbeids-
kracht kan een nieuwe en werkelijk humane wereldbeschaving niet
opgebouwd worden. De angst voor een nieuwe oorlogen houdt de
oorlog van allen tegen allen in leven. En in het kielzog van deze angst
volgen nood en ellende, invaliditeit en doodsgerochel, demoralisering

1l
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en prijsstijging oftewel alles wat
een ten hemel schreiend gebrek is
aan beschaving, gebrek aan geest,
aan kunst en naastenliefde, die
altijd stralen waar werkelijk ware
hoogintellectualiteit het zielenle-
ven beheerst.

11. De wereldgodsdiensten
geven geconcentreerde
levenswaarheden, maar geen rationele analyses van het
levensmysterie

Waarom kunnen de Aziatische godsdiensten en kan de christelijke
wereldgodsdienst de mensheid niet van deze allesomvattende oorlog
van allen tegen allen verlossen of bevrijden? De oorzaak is in feite de
heel eenvoudige dat deze godsdiensten nooit bedoeld zijn of ingesteld
om de mens heldere rationele analyses van het levensmysterie te
geven, maar uitsluitend een serie geconcentreerde levenswaarheden,
culminerend in de eis van naastenliefde oftewel een heel hoge mate
van humaniteit. De godsdiensten zijn niet gemaakt voor een mens-
heid van universitair gevormde wezens, maar juist voor een mensheid
die nog het vermogen bezat om onvoorwaardelijk te geloven. Daarom
zien we dat ze nog steeds in staat zijn om alle mensen die hun leven
nog op een ongedefinieerde gevoelsbeleving van de diepste problemen
van het bestaan kunnen baseren, geestelijk voer te geven. Deze men-
sen voorziet de godsdienst met zijn levenswaarheden met de woorden
‘Wat een mens zaait, zal hij oogsten’, ‘Je zult je naasten liefhebben als
jezelf’, ‘Steek je zwaard weer op zijn plaats, want wie met het zwaard
ombrengt, zal door het zwaard omkomen’, ‘Je zult niet doden’, enzo-
voort. Maar de godsdienst levert geen bewijs voor de wetenschap-
pelijkheid van zijn eisen. Er worden blinde gehoorzaamheid en blind
geloof verlangd en voor de eisen geeft de godsdienst geen argumenten

12
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die met de intelligentie onder- Godsdienst wijst
zocht kunnen worden. De gods- met de woorden
dienst eist gewoon dat hij in deze ‘Gods wegen zijn
kwesties de hoogste autoriteit is .

en wijst met de woorden ‘Gods om:laspeu.rlu k e".(e
wegen zijn onnaspeurlijk’ elke rationele inmenging af

rationele inmenging af.

12. De denkende mens lukt het

niet langer om voor een geestelijke dictatuur te buigen

De denkende mens eist het recht op een zelfstandige beoordeling
van alles wat hij beleeft. Hij wenst de ervaringen te gebruiken die

hij door de materiéle wetenschap gekregen heeft en het lukt hem
daarom niet langer om voor een geestelijke autoriteit te buigen.
Krijgt hij een bewering voorgelegd, dan eist hij dat deze uitgelegd en
beargumenteerd wordt, niet alleen voor het gevoel maar ook voor de
intelligentie. En wat die eis betreft schieten de respectievelijke gods-
diensten over de hele wereld tekort. Want zo'n geweldig voer ze voor
het gevoel geweest zijn, zo'n onmogelijk voer zijn ze voor het intel-
lect. De godsdiensten zijn niet geschapen voor mensen die concrete
feiten eisen. Dat dit het geval is, is gemakkelijk te zien, wanneer we
het christendom proberen te zien in het licht van de intelligentie. Wat
is de kern van het christendom? Dat moet natuurlijk bepaald worden
aan de hand van de leerstellingen die Christus de mensen zelf gege-
ven heeft. Hebben we niet geleerd dat Christus in de situatie waarin
een van zijn discipelen het zwaard trok tegen de knecht van de hoge-
priester, zei ‘Steek je zwaard op zijn plaats, want wie door het zwaard
ombrengt zal door het zwaard omkomen! Verder hebben we geleerd
dat ‘wanneer iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook
je linker toe!” Aan het kruis riep hij ‘Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet wat zijn doen!” En tenslotte verkondigde hij dat we ‘God
moeten liefhebben boven alle dingen en onze naaste als onszelf!’

13
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13. Nu is het christendom op vele gebieden vermengd met
heidendom

Zou iemand willen bestrijden dat deze pure Christusuitspraken niet de
innerlijkste kern van het christendom zouden vormen? Eigenlijk niet!
En in deze uitspraken ligt geen enkele verdediging van de oorlog. Elke
oorlog is hier absoluut in de ban gedaan. Niettemin zijn de christelijke
staten het meest oorlogszuchtig. Bij deze staten heeft de krijgskunde
de grootste hoogten bereikt, ja, bij deze staten vinden we tegenwoor-
dig de vreselijkste moordwapens die ooit geproduceerd zijn, namelijk
de atoom- en waterstofbom en vermoedelijk ook spoedig de allesver-
nietigende kobaltbom. De christelijke mensen zijn de grootste moor-
denaars op aarde geworden en hebben het vermogen om in enkele
ogenblikken miljoenensteden en bovendien al het leven binnen een
omtrek van honderden kilometers weg te vagen. Is het vermogen

van de mens om te doden niet duizend malen groter dan dat van een
tijger? Wanneer desondanks de geestelijkheid van de christelijke

kerk zowel de wapens zegent als de hemel bidt om de legers aan de
overwinning te helpen, moet dat er dus op berusten dat het christen-
dom zoals het op scholen en opleidingsinstituten onderwezen wordst,
nog niet voorkomt in de zuivere vorm zoals aangegeven in de eerder
geciteerde leerstellingen en zoals het door Christus werd nageleefd.
Alles wat er aan neigingen met het christendom vermengd is wat wijst
op het zegenen en verheerlijken van geweld, moet wel tegengesteld
zijn aan de heldere leerstellingen van Christus. Oorlog, moord en
onderdrukking van mensen vormt een tegenstelling tot het christen-
dom dat Christus zelf verkondigde. Maar de tegenstelling van het
ware christendom kan alleen maar niet-christendom of de Antichrist
zijn, wat weer hetzelfde is als heidendom. De wereld wordt dus niet
geregeerd door een waar christendom, maar juist in ruime mate door
een christendom dat op vele gebieden met heidendom vermengd is.
Dat het christelijke godsbegrip ook niet zuiver christelijk van aard is,
maakt de zaak er niet beter op. We leren over een Godheid die kwaad

14
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wordt, straft en zich wreekt. We leren dat de Godheid sommige men-
sen voortrekt, hen verlost en ze in zijn eigen hemel opneemt, terwijl
andere een smadelijk bestaan in een eeuwig vuur krijgen. Er wordt
onderwezen dat al diegenen die niet in deze God geloven een eeu-
wige hel wacht en tegelijkertijd wordt ons geleerd dat Hij alle levende
wezens schept. Er wordt verklaard dat Hij almachtig en alwetend is.
Maar als Hij dat is, moet Hij bij voorbaat weten dat deze of gene mens
een weg zal volgen die naar eeuwige verdoemenis, naar een eeuwige
hel leidt. Waarom schept Hij deze wezens dan? Waarom schept Hij ze
niet allemaal op een zodanige manier dat elke individuele mens in zijn
stralende hemel eindigt? Ja, er wordt bovendien beweerd dat verre-
weg het grootste deel naar de hel gaat, terwijl maar een kleine schaar
verlost wordt. Maar als God niet van te voren weet wie er naar de hel
gaat en wie naar de hemel, is Hij niet alwetend. Als Hij het wel van te
voren weet en het niet kan verhinderen, is Hij niet almachtig. En als
Hij deze wezens kan vrijwaren van de vreselijke pijnen in de hel maar
het niet doet, is Hij niet alliefdevol. Wat voor nut heeft die eeuwige hel
trouwens, als niemand er uit kan komen? Wanneer God desondanks

delijk terecht zullen komen en er

het grootste deel van de mensheid zo schept dat velen daar onvermij-
daarom geen ander doel met deze
wezens is, zal Hij er wel plezier

aan beleven om ze gepijnigd te \
zien worden. Is dat het geval, dan h

is Hij niet alleen niet liefdevol
maar is Hij regelrecht pervers,
regelrecht sadistisch.

14. De mensen begrijpen noch richten zich naar de zuivere leer van
Christus

Ja, dit is dus de consequentie van de zuiver rationele uitleg van de
informatie die het geautoriseerde christendom ons geeft. Geen won-
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der dat zo'n merkwaardig, zo’n sadistisch godsbeeld, geen geestelijk
fundament kan blijven voor de moraal en het gedrag van de mensen.
Geen wonder ook dat er een mens van vlees en bloed geboren moest
worden, die de mensen een mentaliteit en een gedrag kon laten zien
die het heidense godsbeeld wat liefde aangaat ver overstraalden. Die
mens was de wereldverlosser Jezus Christus.

Natuurlijk kon de zuivere leer van Christus niet duizenden jaren
lang met de heidense atmosfeer vermengd worden zonder verzwakt
en verwrongen te worden in het voordeel van het heidendom. En
zoals ik al aangegeven heb, werden zijn zuivere en liefdevolle leerstel-
lingen slechts antwoorden die wel vanaf honderdduizenden kansels
over de gehele wereld verkondigd werden, maar die helemaal niet
begrepen werden en waar ook niemand zich naar richtte. Hoewel het
beeld dat Christus ons van de Godheid gaf het godsbeeld uit het Oude
Testament ver overstraalde, werd het resultaat toch niet zozeer dat
men zijn voorbeeld volgde, maar dat men Christus opvatte als een
wezen dat de woede van de Godheid op de mensen moest verzachten
door de straf op zich te nemen voor de zonden die zij begaan hadden.

Maar is dat een compliment voor God? Als Hij de mensen zou kun-
nen vergeven, is het toch vreemd dat Hij een onschuldige mens als
Jezus laat kruisigen om de anderen te vrijwaren van de eeuwige ver-
doemenis? Zo’n instelling en handelwijze leiden de gedachte veel meer
naar perversiteit dan naar alliefde. Nee, al deze voorstellingen laten
al te duidelijk onlogisch menselijk denken zien. Het is een godheid
naar het beeld van de mensen geschapen met menselijke zwakheden
of onvolmaaktheden. De onvolmaaktheid of het heidendom van het
Oude Testament heeft zich voortgeplant tot diep in de verhalen van
het Nieuwe Testament, hét fundamentele boek voor het christendom.

15. Midden in de diepste duisternis wordt de geboorte van een

nieuw tijdperk aangekondigd
Het is ondertussen heel begrijpelijk, ja, regelrecht vanzelfsprekend,
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dat zo'n godsbeeld niet het geestelijke fundament voor de mensheid
door alle tijden heen kan vormen, en dat er een tijdstip moest komen
waarop een verandering zou plaatsvinden. Het eerste gevolg van deze
verandering is de grote afvalligheid die de respectievelijke wereld-
godsdiensten over de hele wereld treft. Overal waar de materiéle
wetenschap zich laat gelden in de opvoeding en het schoolonderwijs
degenereert het geloof in het oude godsbegrip en de daarmee ver-
bonden religieuze cultus. De materialistische goddeloosheid ontstaat
en de mensen gaan geloven in het spel van de toevalligheden en in de
levenloosheid van de natuur ondanks de enorme logische schepping

die we in ons eigen organisme en rondom ons zowel dichtbij als aan

Martinus heeft in 1951 een serie
van drie lezingen gegeven met
als titel Det evige Verdensbillede
(Het eeuwige wereldbeeld). Op 17
september nummer 1: En verdens-
kulturs undergang (De ondergang
van een wereldbeschaving), op 1
oktober nummer 2: Materialisme,
vdbenmagt og verdensfred (Mate-
rialisme, wapenmacht en wereld-
vrede) en op 15 oktober nummer 3:
Moral og verdensbillede (Moraal en
wereldbeeld).

In de winter van 1955-56 gaf Mar-
tinus een serie van 15 lezingen die
op band werd opgenomen. Ook
met de titel Det evige Verdens-

billede. Toen al heeft hij gezocht
naar iemand om de gesproken
tekst te transcriberen en als boek
uit te geven. Dat is pas in 2018
gerealiseerd bij de publicatie van
Det evige Verdensbillede Grand
Kursus.

Verder is er de serie symbolenboe-
ken Det evige Verdensbillede 1 - 6,
waarvan nummer 1, 2 en 3 in res-
pectievelijk 1963, 1964 en 1968, en
dedelen 4,5 en 6 postuumin 1994,
2012 en 2015 zijn uitgegeven. Alle
boeken dragen nu de overkoepe-
lende titel Det tredje Testamente
(Het derde Testament).
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het verste deel van onze waarnemingshorizon zien.

Voor de moderne mens is het leven gereduceerd tot enorm concrete
kennis van de materie en de krachten ervan, terwijl hij gelijktijdig de
verbinding met de psychische kant van het bestaan oftewel de kant
die in werkelijkheid een uitdrukking van het leven of het leven zelf is,
zo goed als volledig verloren is. De aan gevoel rijke religieuze wereld
leeft met het geloof in een defecte godheid en de materiéle of fysiek-
wetenschappelijke wereld leeft met het geloof in goddeloosheid,
toeval en chaos. Beide opvattingen verraden feitelijk een volledig
bijgeloof dat op fantasie berust. Maar op basis van bijgeloof kan niets
voortbestaan en de huidige wereldbeschaving die zo veel geniale won-
deren heeft voorgebracht, is ondanks al haar
genialiteit een wereld in verval. De moderne
mens heeft geen werkelijk geestelijk levens-
fundament. Hij is een wezen tussen twee
machtige levenstijdperken in, maar is zich dat
niet bewust. Hij gelooft vandaag de dag meer
in de dood dan in het leven. Hij beleeft heel
realistisch de ondergang van een geweldige
geestelijke wereld, maar wie werkelijk ogen
heeft om te zien en oren om mee te horen,
heeft al lang de eerste vibrerende stralen
gezien van een nieuwe kosmische zonsopgang

in de wereld en al lang het geluid gehoord van | Dit artikel is een lezing die
Martinus gegeven heeft in

X i X X de Studenterforening op 17
diepste duisternis de geboorte van een nieuw | septemper 1951, Het manus-

de muziek van de sferen, die midden in de

tijdperk zullen aankondigen. Een tijdperk cript voor de lezing is bewerkt
door Erik Gerner Larsson. De
bewerking is door Martinus

al het denken zal staan en waarin de van elke | goedgekeurd. Voor het eerst in
dierlijke sintel gereinigde naastenliefde van 1956 in de Deense Kontaktbrev
nummer 25 en 26 gepubliceerd.
Artikel-id: M2540

waarin de ene ware God opnieuw centraal in

pool tot pool zal stralen.<<
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Waarom Jezi
wereldverlosser
genoemd wordt

Vraag:

In de analyses van Martinus wordt Jezus vaak wereldverlosser
genoemd. Kunnen we geen nadere uitleg krijgen over wat er met dat
woord bedoeld wordt? De kerk gebruikt dat woord ook in de beteke-
nis van van verlosser, maar in die zin dat Jezus onze zonden afgekocht
heeft en ervoor geboet heeft.

Antwoord:

Het is juist dat ik in mijn analyses Jezus Christus wereldverlosser
noem. Als ik hem als zodanig beschouw, is dat niet op dezelfde grond-
slag als die waarop de religieuze of kerkelijke autoriteiten hem als
verlosser of bevrijder zien. Zij geloven, zoals bekend, dat Christus op
aarde kwam alleen om gekruisigd of gestraft te worden voor de zon-
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den die hij niet zelf had begaan maar die de mensen hadden begaan.
Diezelfde autoriteiten geloven dus dat iedere mens door deze kruisi-
ging gevrijwaard is van de straf voor de zonden of het kwaad dat hij
zijn medewezens heeft aangedaan, en dat hij daardoor in het konink-
rijk der hemelen kan komen. Het koninkrijk der hemelen wordt
daardoor alleen een zone of thuis voor wezens die allemaal wegge-
lopen zijn voor hun verantwoording door een onschuldig wezen te
laten lijden voor het kwaad dat zij zelf begaan hebben en waarvoor zij
zelf de straf hadden moeten krijgen. Het koninkrijk der hemelen kan
onmogelijk een welzijn, geluk en heerlijkheid zijn dat men verworven
heeft door de mishandeling, kruisiging en dood van een onschuldig
wezen. Het koninkrijk der hemelen kan geen zegen zijn die verwor-

Citaat

De aan gevoel rijke religieuze
wereld leeft met het geloof in een
defecte godheid en de materiéle
of fysiek-wetenschappelijke wereld &
leeft met het geloof in godde-
loosheid, toeval en chaos. Beide
opvattingen verraden feitelijk een
volledig bijgeloof dat op fantasie
berust.

Martinus
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ven kan worden door een zo flagrant lage en immorele methode dat
deze analoog is met de methoden, die in het juridische rechtswezen
als misdadig beschouwd worden en met de dood bestraft worden. God
kan niet zo'n lage en ellendige vertegenwoordiger van de rechtvaar-
digheid zijn en bovendien niet zo bloeddorstig dat Hij om {iberhaupt
de wezens hun zonden te vergeven - zonden waar Hij ze overigens
zelf mee geschapen heeft - de kruisiging, het lijden en de dood van
een onschuldig wezen wenst te zien. Is hierdoor niet gemakkelijk te
zien waarom het christendom aanhangers verliest, waarom mensen
gaan twijfelen, goddeloos worden en materialisten worden naarmate
hun intellectualiteit toeneemt. Daarom heeft de wereldverlossing

in de twintigste eeuw ingegrepen en wil zij de mensen verlossen of
bevrijden van zowel het religieuze wereldbeeld dat nu de areligiositeit
zo stimuleert als het hieruit voortkomende goddeloze materialistische
wereldbeeld om de mensheid

daarmee naar het uiteindelijke
natuurlijke evenwicht tussen De mensheid is in de

haar fysieke en psychische ken- twintigste eeuw in een
nis te leiden. Juist dit evenwicht mentale crisis gekomen
is de enige weg naar inwijding,

: . waardoor een volle-
naar kosmisch bewustzijn, naar .
geestelijke bevrijding of soeve- dige ondergang van de

reiniteit en de hieruit voortko- beschaving dreigt
mende mentale versmelting met

God of het wereldbewustzijn dat

het wezen één met de Vader maakt. Door middel van de geestesweten-
schap zal dit evenwicht de mensheid uit de zone van haat, oorlog en
lijden overbrengen naar het zonnige bestaan van de absolute vrede,
naar een koninkrijk dat uitsluitend op basis van algehele naasten-
liefde in stand gehouden wordt en niet met als voorwaarde het ver-
kommeren door lichamelijke mishandeling, kruisiging, hoon en spot,
lijden en dood van andere wezens voor zonden die deze wezens nooit
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in der eeuwigheid hebben begaan.

De mensheid is in de twintigste eeuw in een mentale crisis geko-
men waardoor een volledige ondergang van de beschaving dreigt,
omdat de mensen door hun buitenproportionele fysieke begaafdheid
maar met hun bijna volledige gebrek aan psychische begaafdheid, zelf
geen andere middelen en wegen kunnen vinden om zich te redden
dan met buitenproportionele het leven wegvagende middelen om
de beschaving te vernietigen. Ze maken daarom het produceren van
moordwapens en de steeds grotere capaciteit om de beschaving te
vernietigen tot het hoogste ideaal. Ze begrijpen niet dat ze daarmee
steeds verder naar lijden en ondergang afdalen. Oorlog kan de wereld
niet redden. Het zijn niet zozeer
moordwapens waar de mensen
behoefte aan hebben, maar een
verandering van psyche. Zonder
deze verandering zal de aarde
binnen een aantal jaren totaal
ongeschikt zijn voor menselijke

beschaving en menselijk bestaan.
Maar het wereldverlossings-
principe - hetzelfde liefdesprincipe dat bepaalt dat ouders hun nako-
melingen moeten beschermen tot ze tot de jaren des onderscheids
komen - bepaalt dat de mensheid een zekere bescherming krijgt tot
zij tot geestelijke volwassenheid gekomen is. Dankzij dit principe zal
de mensheid bevrijd gaan worden van deze door haarzelf in stand-
gehouden hel en zijn satanische moraalfilosofie, net zoals zij uit al
haar vorige mentale crises in haar geschiedenis bevrijd is. Deze crises
hebben zich altijd herhaald in perioden waarin de gangbare moraal-
begrippen of godsbeelden zijn uitgeleefd of verouderd ten gevolge
van de intellectuele ontwikkeling van de wezens. De leidende bescha-
vingsbegrippen konden geleidelijk aan alleen maar als naief gevoeld
worden. De wezens werden in meer of mindere mate immoreel. Daar-

22



Waarom Jezus Christus wereldverlosser genoemd wordt

tegenover hadden ze geen andere middelen dat de wet van de jungle:
het recht van de sterkste. ledere keer als het religieuze fundament
wankelde, kreeg deze jungleaard een nieuwe renaissance of opbloei.
Maar wanneer de nood van de mensen het hoogst was, was de red-
ding nabij. De wereldverlossing greep feilloos in. En er werd altijd een
wezen geboren met precies die psychische begaafdheid en kennis die
nodig waren om het geestelijke fundament van de in crisis verkerende
mensen zo veel te vernieuwen dat ze zich voor een deel uit de greep
van de jungle konden bevrijden en naar een nieuwe verhoging van

de beschaving geleid konden worden. Het wezen dat geboren werd,
was natuurlijk een wezen dat op de aardemensen voorlag op de lange
ontwikkelingsreis door de spiraalkringloop en daardoor al lang supe-
rieur aan hen geworden was op de gebieden waarop zij nog minder
begaafd en hulpeloos waren. Zulke wezens kennen we uit de geschie-
denis van de mensheid als wereldverlossers. Dit waren de wezens

die oorspronkelijk koningen, hogepriesters en profeten waren. Ze
bevrijdden de mensen van de verouderde dogma’s en tradities door
hun nieuwe en actuelere te geven. Voor de volken in het westen werd
Christus destijds de grootste wereldverlosser. Door hem werd zo’n
grote geestelijke richtlijn gemanifesteerd dat deze nooit ofte nimmer
overtroffen kan worden. Door middel hiervan zullen daarom ook alle
geslachten op aarde gezegend worden. Deze vervulling geschiedt door
de wereldverlossing van de twintigste eeuw. En daarmee zal de missie
van de wereldverlossing op aarde volbracht
zijn. Door middel van deze laatste grote
ontplooiing van dit goddelijke principe kan
elke aardemens mettertijd zelf de inwijding
bereiken, die de volwassenheid van de geeste-

lijke rijpheid betekent. Dan is hij zelf ‘de weg, | Schriftelijk antwoord van
Martinus, voor het eerst

. . i i gepubliceerd in Kontaktbrev
waar het met zijn eigen licht kan verlichten, nummer 12, 1950. Artikel-id:

zijn andere lichtbronnen overbodig. << M3017.

de waarheid en het leven’ geworden En daar
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Christus als Salvator

mundi, Vlaamse

school

Internationale weken in Martinus Centrum Klint 2025
van zondag 27 juli t/m vrijdag 8 augustus

Week 5: zo 27 juli-vr 1 aug. - Christendom als wetenschap
Week 6: zo 3 aug.-vr 8 aug. - Een levensvisie van liefde

Reserveren via tel. 00 45 3834 6280, ma t/m do 13.00 - 16.00 uur,
vrij 9.00 - 12.00 uur, of e-mail info@martinus.dk
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