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mensen die een verklaring van het leven zoe-
ken die zowel hun gevoel als hun intelligentie 
tevreden kan stellen, op verstand berust en 
logisch is. Martinus wilde zelf niet dat zijn werk 
tot de vorming van een sekte of vereniging 
zou leiden. Het is toegankelijk voor iedereen 
die de verklaring van de eeuwige levenswaar
heden in de vorm van logische gedachtenreek-
sen wil leren begrijpen.

Het tijdschrift KOSMOS wordt uitgegeven 
om de lezer inzicht te geven in het wereld-
beeld van Martinus (1890-1981), dat met zijn 
geesteswetenschappelijke analyses de lezer 
tot humaniteit en naastenliefde wil inspireren. 
Dit wereldbeeld, dat de geestelijke wetten en 
principes van het leven helder uiteenzet, heeft 
Martinus beschreven in zijn levenswerk: het 
Derde Testament. Het werd geschreven voor 

Omslag: Uit het Getijdenboek van Simon de 

Varie (1455). Reprobus (Christoffel) draagt 

Jezus naar de overkant.
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Ik wil graag als afsluiting van de vierde jaargang van Kosmos al mijn 
begripvolle lezers, alle vrienden van mijn werk, allerhartelijkst bedan-
ken voor de samenwerking in het afgelopen jaar.
	 Net als bij de afsluiting van de voorgaande jaargangen voel ik ook 
deze keer een sterke drang om te schrijven dat de liefde, trouw en 
inzet, die ik en mijn medewerkers van zo veel kanten hebben ervaren, 

December 1936
Martinus
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buitengewoon weldadig en inspi-
rerend geweest zijn. Ze waren een 
onweerstaanbare ondersteuning 

die het mogelijk heeft gemaakt om de niet altijd geringe moeilijk-
heden te overwinnen die zich kunnen voordoen bij een werk als dit, 
waarbij het om niets minder gaat dan om tegen een renaissance van 
een krachtige oorlogsmoraal, tegen een wereld in een wedloop om de 
beste en meest vernietigende moordwapens te produceren en tegen 
een mensheid in, waarvan de mentaliteit zich nog op uitgebreide 
schaal in de wereld van de schaduwen bevindt – zelfs in veel gevallen 
gewoonweg een vertegenwoordiging van dagen in de hel is – om een 
weg te banen voor de grote zonzijde van de wereldverlossing en voor 
het verdrijven van de donkere nevelen van de onwetendheid, zodat 
het verwarmende en helende licht van het leven in de duistere laby-
rinten van de gekwelde zielen kan gaan schijnen.
	 Iedere vriendelijke gedachte die u mij toegezonden heeft, iedere 
vriendelijke hand die mij toegestoken is, ieder vriendelijk woord dat 
mijn werk ten deel gevallen is, is een positieve bijdrage, een steun en 
een samenwerking geweest om een duurzame vrede op aarde te stich-
ten.
	 In vol vertrouwen dat deze samenwerking in het nieuwe jaar mag 
doorgaan en zich naar nieuwe harten, nieuwe zielen, nieuwe getrou-
wen mag uitbreiden, stuur ik hiermee allen, ver en nabij, mijn harte-
lijkste kerst- en nieuwjaarswensen.

Ieder vriendelijk woord 
dat mijn werk ten deel 
gevallen is, is een 
positieve bijdrage
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Mijn religieuze opvoeding stelt 
niet veel voor. Een enkel kerk-
bezoek en de zondagsschool 
tijdens mijn kinderjaren. Aan 
mijn oorspronkelijk gerefor-
meerde moeder en haar Neder-

Het is geboren! 
Nou,… en…

Andreas Stroobant

Die Andacht zum Kinde, Hieronymus Bosch 

(c.1450-1516). 66 x 43 cm. Wallraf-Richartz-

Museum, Keulen
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lands hervormde schoonmoeder dank ik waarschijnlijk dat ik gedoopt 
ben. In deze omgeving kwamen geen heiligen voor. O, nee, natuurlijk 
was er de goedheilig man Sinterklaas, maar dat was alleen vanwege 
de cadeautjes en de pepernoten. Wat ik later heb bijgeleerd betreft 
eigenlijk maar drie heiligen: Sebastiaan, de Romeinse soldaat die 
standvastig in zijn geloof bleef, terwijl hij met pijlen doorboord werd; 
Antonius, de goede vriend die je bijstaat op zoek naar vermiste spul-
len; de heilige Christoffel, die vond ik speciaal, en niet alleen omdat hij 
de beschermheilige van de reizigers is. 
	 De Legenda Aurea is een verzameling heiligenlegenden geredigeerd 
door Jacobus de Vorinage (1228-1298). Het woord ‘legende’ komt van 
het Latijnse legere = lezen en betekent: wat gelezen moet worden. Een 
legende is kortweg een traditioneel christelijk volksverhaal. Waarbij 
Van Dale vermeld dat het een verhaal van zeer twijfelachtige waar-
heid is. 
	 In de Legenda Aurea staat het verhaal van de Kanaänitische reus 
Reprobus.
	 Het is zijn wens de sterkste vorst ter wereld te dienen. Eerst is dat 
een koning, maar die was bang voor de duivel. Toen besloot Repro-

bus de duivel te zoeken om die 
te dienen. Hij vond hem in de 
woestijn en vroeg hem ‘Bent u 
de machtigste vorst?’ ‘Nee’, zei 
de duivel, ‘dat is Christus, die ze 
aan het kruis genageld hebben.’ 
Dus wilde Reprobus Christus 
dienen, maar ‘hoe’ vroeg hij een 
kluizenaar. Die zei ‘Draag wie 
erom vragen de gevaarlijke rivier 

over, dat is waarlijk werk dat Christus behaagt.’ Na lang wachten ver-
scheen er een kind. Reprobus zette het op zijn schouder en stapte het 
water in. Dat begon plotseling te stijgen en bovendien werd het kind 

‘Bent u de machtigste 
vorst?’ ‘Nee’, zei de 
duivel, ‘dat is Christus, 
die ze aan het kruis 
genageld hebben.’
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steeds zwaarder. Reprobus werd bang 
dat hij zou verdrinken, maar bereikte 
met uiterste inspanning de overkant. 
Toen sprak het kind ‘Ik ben Christus, 
de machtige koning die je gezocht hebt 
te dienen.’ Hierop liet Reprobus zich 
dopen en nam de naam Christoffel aan, 
wat Grieks is voor: drager van Christus.
	 Deze legende is de bekendste in het 
westelijke en oostelijke christendom.
	 Het is maar wat je met ‘twijfelachtige 
waarheid’ bedoelt. Hoe historisch waar 
is het verhaal over Reprobus? Daar zal 
toch niemand aan twijfelen. Volgens 
mij zijn reuzen sprookjesfiguren, en 
eten ze soms kinderen. Daarnaast bevat 
het verhaal christelijke elementen zoals 
de vindplaats van de duivel in de woestijn. Christus ontmoette hem 
daar ook. En natuurlijk de aanwezigheid van Christus en het verlan-
gen naar een dienstbaar leven. Heel stichtelijk allemaal. Maar net zoals 
sprookjes universele waarheden kunnen bevatten, zo heeft het ver-
haal van Christoffel voor mij altijd een speciale betekenis gehad. Een 
reus met het Christuskind op zijn nek, ruwe, bovenmenselijke krach-
ten die voor dienstbaarheid worden ingezet. 

Martinus gebruikt het woord Christuskind (in de tot nu toe gedigi-
taliseerde teksten) 34 keer in 10 verschillende boeken of artikelen. 
En begrijpelijk het meest in het boekje Kerstevangelie (11 x) en in het 
artikel Kerststemming (9x).

In het boekje Kerstevangelie volgt Martinus het Bijbelse kerstverhaal, 
maar alles krijgt een symbolische betekenis. De stal is het symbool 

Het is geboren! Nou,… en…
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voor de dierlijke herkomst van de aardemens. Soms staat er dat de 
aardse mens het Christuskind is, maar vaker is dat gepreciseerd en is 
het Christuskind geboren in de mentaliteit van de aardemens of staat 
het Christuskind voor het Christusbewustzijn in de aardemenselijke 
mentaliteit. In die zin is iedere aardemens een Christoffel en daarmee 
krijgt de legende volgens mij archetypische waarde.
	 In het artikel Kerststemming lezen we dat het Christuskind in ons 
geboren wordt en dat dat een toevoeging is aan ons bewustzijn, 
waardoor we allemaal een Christuskind in ons innerlijk meedragen. 
Dit kind in ons is nog maar pas geboren, zwak en hulpeloos. Hero-
des is symbool voor wat Martinus de herodesmentaliteit noemt, de 
dierlijke, egoïstische krachten in de mens. Hij staat voor de duistere 
machten van het dierenrijk. De drie koningen staan symbool voor de 
drie humane wereldgodsdiensten, die de weg wijzen naar de naasten-
liefde. 
	 In Mattheüs 2:1-17 staat het verhaal over de wijzen uit het oosten. Zij 
hadden in de sterren gelezen dat er een leidsman geboren was, die het 
volk Israël zou leiden. Dat voelde Herodes als een bedreiging van zijn 
positie.
	 ‘Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed bij hen nauwkeu-
rig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar 
Bethlehem gaan en zei: ‘Ga en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind; 
en zodra jullie het vinden, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga 
bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisden weg; en zie, de ster die zij 
hadden gezien in het oosten ging hen voor, totdat zij kwam te staan boven 
de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met 
zeer grote vreugde. En zij gingen het huis binnen en zagen het kind met 
Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en bewezen hem hulde. Zij ontsloten 
hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan: goud en wierook en 
mirre. En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet naar Herodes 
terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. (…) 
Toen Herodes zag dat hij door de wijzen misleid was, ontstak hij in hevige 
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toorn en zond bevel om in Bethlehem en het gehele gebied daarvan alle 
jongens van twee jaar oud en daar beneden om te brengen.’

In Kerststemming schrijft Martinus:
	 ‘Het kerstevangelie met de geboorte van het kind in Bethlehem is de 
werking van een gigantisch principe dat bestaat als een realistisch feit. Als 
dit principe niet bestond, zouden we rondlopen als dieren in de jungle en 
nooit mensen geworden zijn. Door dit goddelijke principe, wat het gebeu-
ren in Bethlehem vertegenwoordigt, zijn wij verheven boven de dieren. Ons 
bewustzijn heeft een toevoeging 
gekregen, dat groeit en bezig is het 
dierlijke bewustzijn te overwinnen. 
Deze toevoeging kunnen we het 
Christuskind noemen, en zodoende 
dragen we allen een Christuskind in 
ons innerlijk.’
 
Martinus zegt hier dat ons bewustzijn zal groeien zoals ook Jezus 
opgroeide en als volwassen man aan het kruis de grootste liefdesopen-
baring demonstreerde. Het Kerstkind werd een model voor de gehele 
mensheid. Het belangrijkste is dat we ervoor waken om het kleine 
Christuskind in ons niet te kruisigen. De mensen kruisigen zichzelf 
wanneer ze dingen veroorzaken – wat Martinus bijvoorbeeld ongun-
stige genotsmiddelen en verkeerde of ontspoorde gedachten noemt – 
die naar hen zullen terugkeren en hun leven verwoesten. Want wat 
gezaaid is, zal geoogst moeten worden.
	 Dat het er met het vermogen tot naastenliefde van de aardse 
mensheid niet bijster goed voorstaat, vergeleken met wat Christus 
vermocht, blijkt wel uit de situatie in onze eigen omgeving en in de 
wereld. Martinus zal dat niemand verwijten. Zijn werk is één grote 
verdediging van alles en iedereen, schrijft hij in Livets Bog deel 1. In 
Logica beschrijft hij hoe de ontwikkeling van een vermogen gaat 

We dragen allen een 
Christuskind in ons 
innerlijk
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van latent naar geniaal. In drie stadia: het A-stadium is theoretisch, 
het B-stadium is oefenen (en oefenen en oefenen) tot het C-stadium 
van genialiteit bereikt is. Het liefdesvermogen van de huidige mens 
bevindt zich nog grotendeels in stadium A en een beetje in stadium B. 
Dus het kan alleen maar beter worden. 
	 Om het Christuskind in ons te laten groeien geeft Martinus op vele 
plaatsen in zijn werk aanwijzingen. Hij noemt zijn geesteswetenschap 
niet voor niets een wetenschap in naastenliefde. In Kerststemming 
verwoordt hij het zo:
	 ‘Hoe meer de mensen zich aanwennen om te geven in plaats van te 
nemen, om anderen te verontschuldigen en te vergeven, hoe meer ze de 
juiste weg inslaan, en dan zullen ze ontdekken dat dat een buitengewoon 
grote vreugde geeft.’

Een korte en kernachtige boodschap, een project van duizenden jaren. 

Kerststemming eindigt met de volgende woorden:
‘Het principe met het Christuskind en de logica en de liefde die in de men-
sen zijn neergelegd, zullen groeien en sommige mensen zijn zo ver in die 
groei dat ze Gods aanwezigheid in alles gaan voelen en God in hun naaste 
gaan zien (...).
	 Het Christuskind is niet alleen tweeduizend jaar geleden in Bethlehem 
geboren, zijn geboorte vindt ook vandaag de dag plaats in u, in de indivi-
duele mens (…).
	 Wanneer de kerstboom met zijn vele lichtjes en de ster bovenop straalt 
en fonkelt, wanneer de mensen elkaar de hand geven en een keten vormen 
als symbool voor wat de mensen van alle huidskleuren en alle nationali-
teiten eens zullen doen, en wanneer ze ‘vrede op aarde, vreugde op aarde’ 
zingen en elkaar geschenken geven, dan vieren ze tevens de geboorte van 
het Christuskind in hun eigen innerlijk’. <<
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1. De liefde tussen de geslachten bij de 
dieren en de aardse mensen
Liefde wordt gewoonlijk gezien als een eigen-
schap van de hoger ontwikkelde wezens in 
het dierenrijk, een eigenschap die de parings-
drift van de wezens stimuleert en het voort-

De 
liefdeshonger 

van de 
mensheidMartinus

De loge (1874), Pierre-Auguste 

Renoir (1841-1919)
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bestaan van de soort garandeert. 
In deze vorm is deze eigenschap 
namelijk bij de genoemde wezens 
overal aanwezig als een verbin-
dende schakel tussen het manne-
lijke en het vrouwelijke geslacht. 
Zij staat ook aan de basis van het 
ouderprincipe of de drift in de 

wezens die de drang ontwikkelt om hun nakomelingen te beschermen 
en te verdedigen, totdat ze in staat zijn om zichzelf te redden. Natuur-
lijk is deze liefde tussen de geslachten veel genuanceerder bij de 
aardse mens dan in de rest van het dierenrijk. De aardemens die een 
overgangswezen is tussen het eigenlijke dierenrijk en een hoger ont-
wikkelingsvlak, kan iets van de glans van een hogere wereld verlenen 
aan het gebied van de liefdes- en bevruchtingsenergie. Alle erotische 
gedichten, liefdesromans en verheerlijking van de liefde tussen man 
en vrouw in de beeldhouwkunst en muziek zijn een uitdrukking van 
de combinatie van dierlijke en menselijke energieën. Liefdesdrama’s 
zowel in het echte leven als in de literatuur laten ondertussen zien 
dat de relatie tussen de geslachten bij de aardse mensheid niet alleen 
resulteert in geluk en zaligheid, maar ook in jaloezie, haat en bezits-
drang, die het leven voor de mensen tot een hel kunnen maken.

2. Naastenliefde is een toestand van onbaatzuchtigheid en van 
zelfopoffering tot nut van het geheel die haar beloning in zichzelf 
draagt
Door de hoogst ontwikkelde en kosmisch ingewijde wezens die op 
onze planeet geleefd hebben, heeft de mensheid over het begrip 
‘liefde’ horen spreken zonder dat het specifiek ging over de liefde tus-
sen man en vrouw. Deze wijzen en wereldverlossers hebben gespro-
ken over de liefde als de culminatie van onbaatzuchtigheid, een liefde 
voor de naaste die niet afhankelijk is van een tegenprestatie op de 

Liefde vormt een 
verbindende schakel 
tussen het mannelijke 
en het vrouwelijke 
geslacht



13

De liefdeshonger van de mensheid

manier zoals bij de erotische verliefdheid. Over deze naastenliefde 
wordt gesproken als de psychische en morele toestand die ieder wezen 
in de ontwikkeling moet nastreven om de volmaakte mens te worden, 
die gelijk aan God is en heer en meester over zijn eigen lot en bestaan 
kan zijn. De culminatie van naastenliefde is een toestand waar de 
mensheid zich naartoe ontwikkelt, een toestand van onbaatzuchtig-
heid en zelfopoffering tot nut van het geheel. Hoe hoger een mens 
ontwikkeld is, hoe meer dat tot uiting komt in liefde en sympathie 
jegens zijn naaste. Keer op keer horen we over mensen die hun leven 
gewijd hebben aan een taak, waarbij het gaat om zieke of in nood 
verkerende medemensen te helpen. Zo’n taak heeft heel veel beteke-
nis voor de ontwikkeling van de mensheid, vooral wanneer die uitge-
voerd wordt zonder erover na te denken dat de geholpene iets terug 
moet doen of dankbaarheid moet tonen. Ware menselijke liefde draagt 
haar beloning in zichzelf en verlangt er niets voor terug. Dat deze 
liefde mettertijd door oorzaak en gevolg de mens een steeds lichter lot 
zal geven en op die manier wederkerig is, is iets waaraan degene die 
de werkelijk liefdevolle handeling verricht, op dat moment niet denkt. 
Hij doet het omdat hij het niet laten kan, het is een levensvoorwaarde 
voor hem, iets anders kan hij niet over zijn hart verkrijgen. De harde 
en primitieve mens kan daarentegen andere mensen zonder scrupules 
haten en vervolgen, hij kan wraaklust voelen die pas bevredigd kan 
worden door moord en geweld. De erotische verliefdheid kan heel 
vaak een wezenlijk bestanddeel van zulke wraak- en moorddrama’s 
zijn, en zij stimuleert de menselijke ontwikkeling dus niet. Uitsluitend 
de groei van de onbaatzuchtige naastenliefde onder de mensen is het 
zekere middel om de oorlog met zijn terreur en massamoorden, zijn 
onderdrukking en machtsmisbruik te verwijderen.

3. Er kan geen fysiek leven bestaan zonder liefde als 
levenschenkende kracht
De grote godsdiensten hebben duizenden jaren liefde en onbaat-
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zuchtigheid gepredikt en veel heeft dat niet geholpen, laat het zich 
aanzien, omdat er in de wereld meer moord, terreur en dictatuur is 
dan ooit tevoren. Is al het gepraat over naastenliefde enkel een senti-
mentele droom en niet iets wat met de werkelijkheid te maken heeft? 
Veel waarvoor de naam naastenliefde gebruikt wordt, kan zo eenzijdig 
gevoelsmatig zijn dat het gekarakteriseerd moet worden als apen-
liefde en dweepzieke sentimentaliteit, die zelfs aan fanatisme kunnen 
grenzen. Maar werkelijke naastenliefde bestaat en veel mensen ver-
langen ernaar, en ze verlangen naar vrede. Als werkelijke liefde geen 
realiteit geweest was als een universele kracht – de grootste licht- en 
warmtebron van het leven – zouden alle materiële warmte en licht 
voor de levende wezens dodelijk – een belemmering voor de beleving 
van het leven – geweest zijn. Zonder de liefde als levenschenkende 

kracht zou er geen oog, geen 
ademhaling, geen bloedsomloop, 
dus geen fysiek leven, op onze 
planeet geweest zijn.

4. Je kunt een andere mens niet 
bezitten
De liefde met nadruk op het 
fysieke geslacht is ook een gevolg 
van de kosmische of goddelijke 
liefdeskracht, een gevolg dat in 

bepaalde stadia in de ontwikkeling zowel natuurlijk als goddelijk is. Er 
zijn stadia waarin het egoïsme van de wezens gedurende een periode 
een noodzakelijke factor is in de strijd om het bestaan. Een onderdeel 
van deze strijd is de strijd om een partner te bezitten. Het eigendoms-
recht op een of meer wezens van het vrouwelijk geslacht is natuurlijk 
voor het mannelijke wezen in het dierenrijk. Dit eigendomsrecht is 
blijven bestaan in de aardemenselijke ontwikkelingsstadia, niet alleen 
in de harems in het oosten, maar ook in het westen waar veel echt-

De liefde met nadruk 
op het fysieke geslacht 
is ook een gevolg 
van de kosmische 
of goddelijke 
liefdeskracht
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genoten nog denken dat ze een 
soort eigendomsrecht bezitten op 
de vrouw met wie ze getrouwd 
zijn. Omgekeerd kunnen ook veel 
vrouwen vinden dat ze hun man 
bezitten, maar het leven zal zowel 
mannen als vrouwen geleidelijk 
aan leren dat je een ander wezen 
niet kunt bezitten. Ook de ouder-
liefde kan erin resulteren dat de 
ouders geloven dat hun kinde-
ren op een bepaalde manier hun 
eigendom – hun vlees en bloed 
wordt wel gezegd – zijn. Maar 
net zoals er in onze tijd allerlei 
conflicten en moeilijkheden in 
huwelijken zijn, zijn er ook tus-
sen ouders en kinderen zo veel 
wanverhoudingen. Deze zullen er 
door ervaring mettertijd mede de 
oorzaak van zijn dat de mensen 
de ware liefde leren kennen, de 
liefde die niets voor zichzelf eist.

In ’t dichtste van het woud (uit Paradise 

Lost van John Milton), Gustave Doré 

(1832-1883)
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5. De werkelijke liefde geeft de mens de mogelijkheid om met 
de intuïtie, de allesdoordringende kracht in het heelal, te 
communiceren
De grote wijzen die op aarde geleefd hebben, hebben elk op hun 
manier de mensen onderwezen in de liefde die de vervulling van de 
gehele wet is, het enig noodzakelijke zoals Christus die noemde. Deze 
liefde houdt zowel elektronen als planeten in hun banen in micro-
kosmos en macrokosmos en zij zal de vrede op aarde stichten, als de 
mensen zich er één mee zullen maken. Met hun gevoel hebben ze iets 
van deze liefde kunnen waarnemen en konden ze er een tijdje door 
gegrepen en bezield worden. Maar gevoelens zonder een regulerende 
intelligentie kunnen de mensen gemakkelijk op een dwaalspoor bren-
gen. Daarom zien we ook hoe de godsdiensten waarvan de geestelijken 
over liefde spreken, gewoon in dienst van de oorlog gebruikt konden 

worden en zelfs gebruikt zijn 
voor fanatieke vervolging, ter-
reur en machtsmisbruik. De wer-
kelijke liefde is niet louter gevoel, 
maar geïntellectualiseerd gevoel, 
dat niet door explosieve krach-
ten op een dwaalspoor gebracht 
kan worden, maar door haar 
harmonische toestand de mens 

de mogelijkheid geeft om te communiceren met de intuïtie-energie: 
de allesdoordringende kracht van het heelal of van God, waarmee de 
eenheid met de Vader en de eeuwigheid beleefd kunnen worden. Het 
is niet zo vreemd dat de meest ontwikkelde mensen er uitsluitend 
hun missie van hebben gemaakt om de mensen over deze liefde te 
vertellen, terwijl ze gelijktijdig wisten dat de mensen maar een klein 
beetje zouden kunnen begrijpen van wat ze zeiden. Desondanks is 
de werkelijke liefde geleidelijk aan op vele manieren puur praktisch 
in de menselijke maatschappij doorgedrongen: het Rode Kruis zowel 

De werkelijke liefde is 
niet louter gevoel, maar 
geïntellectualiseerd 
gevoel
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in oorlog als in vrede, bejaardenzorg, gehandicaptenzorg en de vele 
andere vormen van hulp aan mensen in nood zijn een klein begin van 
een werkelijk menselijke maatschappij. In de toekomstige maatschap-
pij zullen de oorzaken van de ellende weggenomen worden in plaats 
van de gevolgen op te lappen. Maar het kost tijd voordat de mensheid 
zover komt. Wat zijn dan de oorzaken voor de menselijke ellende? 
Nee, wat is de oorzaak, want er is er maar één: het gebrek aan liefde.

6. Sterke lijdenservaringen brengen liefde voort
Dat deze liefde nog geen overheersende factor is in de aardemen-
selijke maatschappij kan niemand verweten worden. Die moet stap 
voor stap groeien in het gemoed van de individuele mens door het 
contrast van de liefde te ervaren dat de mensen zo rijkelijk beleven. 
Je moet naar liefde verlangen voordat zij kan groeien. Dit verlangen 
leeft tegenwoordig in het gemoed van miljoenen mensen, ja, het kan 
letterlijk een honger naar liefde genoemd worden. Elke natuurlijke 
honger die in het bewustzijn van de wezens ontstaat, heeft ook de 
mogelijkheid om bevredigd te worden. Maar er zijn toch duizenden 
mensen door honger gestorven! Dat gebeurt nog in onze wereld, en 
in feite sterven ze door liefdeshonger. Alle mensen die in gaskamers 
en concentratiekampen gestorven zijn, alle mensen die in de oor-
log gedood zijn, zijn gestorven door gebrek aan liefde. Liefdesnood 
teistert de wereld van de aardemensen. Maar wanneer er een moge-
lijkheid bestaat om deze honger te stillen, waarom gebeurt dat dan 
niet? Omdat het door een geleidelijke ontwikkeling moet gebeuren, 
het kan op geen andere manier gebeuren dan door de mensen zelf. 
De doden zijn niet dood, maar ze komen terug met de ervaringen van 
vorige levens in hun onderbewustzijn. De mensen die de grootste 
drang tonen om te helpen, om vrede te stichten en om naastenliefde 
te betonen, zijn juist de mensen die vroeger zwaar lijden hebben 
doorgemaakt. Waarom hebben zij die ervaringen? Omdat ze moesten 
oogsten wat ze eerder zelf uit liefdeloosheid, wraak, haat, jaloezie en 
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machtsbegeerte gezaaid hadden. Wanneer het er vandaag de dag in 
de wereld slechter schijnt uit te zien dan ooit tevoren, is dat omdat de 
godsdiensten, die vroeger met hun autoriteit en suggestie de liefde-
loze krachten enigszins in bedwang konden houden, hun macht over 
de mensen aan het verliezen zijn. Het leven van de mensen berust 
niet zo veel meer op gevoel. Ze zijn steeds meer gaan denken, ook 
over de godsdiensten die ze onlogisch vinden en op vele manieren 
niet meer in harmonie met de liefde die gepredikt wordt. De weten-
schap die de autoriteit in onze tijd geworden is, houdt zich niet bezig 
met de liefde, hoewel zij op veel manieren blijk van liefde kan geven 
door het nut dat zij heeft. Maar de wetenschap wordt natuurlijk ook in 
dienst van het tegenovergestelde principe gebruikt. Zij is neutraal en 
concentreert zich op de bewegingen van de materie. De toestand van 
de mensheid in onze tijd draagt het stempel van onevenwichtigheid, 
gebrek aan balans, omdat de mensen geen vast punt in het bestaan 
hebben, geen geloof, geen hoop en geen liefde. 

7. Door de wet van het leven, de liefdeswetenschap, kan de mens 
de huidige situatie op aarde gaan begrijpen
Wanneer de liefdeshonger echter zo uitgebreid is en het gebrek aan 
liefde het dodelijkste kwaad in de wereld blijkt te zijn, waarom wordt 
dan niet alles ingezet om het kwaad te lijf te gaan? Er zijn immers 
geweldige krachten in gang gezet om andere soorten kwaad te bestrij-
den, door bijvoorbeeld ziekenhuizen en sanatoria te bouwen waar 
men de ergste ziekten probeert te bestrijden die de mensheid teiste-
ren. Maar hoe kan de liefdeshonger dan verholpen worden? Is er een 
hongersnood in een land, dan worden alle krachten in werking gezet 
om vanuit andere landen voedingsmiddelen te verschaffen. Maar 
welke krachten kunnen in gang gezet worden om het wegkwijnen van 
de liefde te bestrijden, die de ergste ziekte van de mensheid is waar-
van het percentage doden veel hoger is dan bij wat we anders ziekte 
noemen? Vanwaar kunnen we het voer importeren dat de liefdeshon-
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ger kan verhelpen? Het enige wat deze nood kan lenigen is informatie 
over de wet van het leven. Die informatie kan nu gegeven worden 
aan de mensen die ernaar zoeken. Die is gegeven in de vorm van een 
liefdeswetenschap waarmee de mens inzicht kan krijgen in waarom 
de omstandigheden op aarde zijn zoals ze nu zijn, en hoe die door de 
inzet van de individuele mens anders kunnen worden. Als een mens 
voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn om een volmaakt leven te 
scheppen, zal dat leven geheel los van alle andere wezens ontstaan. In 
de fysieke wetenschap kan men bewijzen dat een bepaalde combinatie 
van stoffen onvermijdelijk een heel bepaald resultaat zal geven, onge-
acht of één iemand of meerderen deze combinatie maken.

8. Vervult men zelf de wet van het leven, dan kan men een 
volmaakt leven krijgen 
Om zelf een volmaakt leven in vrede en harmonie te krijgen is het niet 
nodig dat allerlei mensen de wet van het leven ook zullen naleven. 
Het is absoluut voldoende om 
zelf deze wet na te leven. Je kunt 
hem niet voor enig ander wezen 
vervullen, een ieder moet zelf 
deze vervulling tot stand brengen 
oftewel zelf het kosmisch-che-
mische proces uitvoeren met de 
chemicaliën die de gevoelens en 
gedachten van betrokkene zijn. Je 
moet je eigen opvliegendheid beperken, je moet je eigen egoïsme uit 
de combinatie laten verdwijnen en je moet je onbaatzuchtigheid rijke-
lijk laten opgaan in de energiecombinatie die zowel uit gevoelens als 
uit aandacht bestaat. De mens kan werkelijk alle strijd uit zijn eigen 
wezen verbannen. Het is dwaas om te denken dat alle anderen de wet 
van het bestaan ook moeten naleven, opdat we zelf gelukkig kunnen 
worden. De mensen staan niet op dezelfde ontwikkelingstrede en er 

Een ieder moet zelf de 
vervulling van de wet 
van het leven tot stand 
brengen
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Citaat

Om zelf een volmaakt leven in 
vrede en harmonie te krijgen is 
het niet nodig dat allerlei mensen 
de wet van het leven ook zullen 
naleven. Het is absoluut voldoende 
om zelf deze wet na te leven. 

Martinus

zullen nog een tijdje mensen op aarde zijn die de wet van het bestaan 
niet begrijpen en daarom in een sfeer van oorlog zullen rondlopen en 
hun eigen hel zullen scheppen.

9. Het licht is in de wereld, we moeten ons er alleen voor 
openstellen
Er zijn miljoenen mensen die zo ver in hun ontwikkeling zijn dat ze de 
intellectualiteit achter het leven en achter de natuur – dat wil zeggen 
de wetten die in hun naleving het volmaakte leven als resultaat heb-
ben – kunnen gaan begrijpen. Voor die mensen klinkt vandaag de dag: 
‘Zie, het licht is in de wereld, je hoeft het alleen maar te bestuderen en 
te onderzoeken en je ervoor open te stellen. Je zult zien dat alles bui-
ten om de sfeer van de mens kosmische liefde is. Je zult ervaren dat de 
grondtoon van het heelal liefde is. Je zult geleidelijk aan beleven dat 
overal waar de goddelijke wetten worden nageleefd, vreugde, geluk 
en zaligheid fonkelen en stralen. Je ziet deze grondtoon in het mor-
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gen- en avondrood, je voelt hem in de warmte 
en het licht van de zon. Je ziet hem in de bloe-
mendeken van de zomer en in de opnieuw 
uitgelopen boombladeren. Je merkt hem in de 
verkoelende, geurende zomerregen en voelt 
Gods nabijheid in het sprookjesachtige spel 
van licht en duisternis in de zomernacht. Zelfs 
in de duisternis en de kou midden in de win-
ter zul je deze grondtoon kunnen zien in het 
fonkelende spel van de sneeuwkristallen en in 
de ijsbloemen op je vensterruit. Je zult, als je 
je ziel openstelt, hem herkennen in de funda-
mentele kringlopen van het leven, die zorgen 
voor het tijdelijk maken van de eeuwigheid en 
voor het eeuwig maken van de tijdelijkheid. Je 
ziel zal één met deze liefde worden en je zult 
haar via je gedachten, gevoelens en handelin-
gen aan anderen geven.’

10. De mens zal in harmonie met de 
grondtoon van het heelal: de liefde, gaan 
vibreren
De geesteswetenschap of de wetenschap van 
de liefde, die informatie geeft over de wet 
van het leven, zal mettertijd aan miljoenen 
mensen hulp bieden om heerschappij over 
hun eigen psyche te leren krijgen, zodat ze in 
harmonie met de grondtoon van het heelal 
gaan vibreren tot nut en vreugde van het 
geheel. Daar is tijd voor nodig, maar het is van 
grote betekenis dat sommige mensen daar nu 
al mee begonnen zijn. <<
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Klint Internationale Weken 2025

Programma van de internationale 
weken 5 & 6 – Klint zomer 2025

Week 5, van zondag 27 juli tot en met vrijdag 1 augustus

Christendom als wetenschap 
Godsdienstoorlogen en politieke machtsstrijd hebben ervoor gezorgd dat velen 
de inspiratie door en het contact met de humane idealen verloren hebben. Marti-
nus beschrijft deze verloren verbinding met de verlangens en bedoelingen van de 
ziel als een soort geestesziekte. Hoe kunnen we onze verbinding met de humane 
idealen herstellen? Kunnen we met behulp van logica en kosmische analyses onze 
hersenen met ons hart verbinden? 
 
De lezingen om 9.30 uur worden gegeven in het Deens of Zweeds en simultaan 
vertaald in de andere Scandinavische taal, in het Engels, Duits en Nederlands. 
 
Zo 27 juli	 Reïncarnatie en rechtvaardigheid — Jens Christian Hermansen 
ma 28 juli	 Wij zijn niet alleen in het heelal — Kenneth Ibsen 
di 29 juli	 Waarom op plantaardige basis? — Lene Jeppesen 
wo 30 juli	 De vorming van talenten en creativiteit — Olav Johansson 
do 31 juli	 Kosmisch bewustzijn — Edly Grape 
vr 1 aug	 De hoogste vorm van yoga — Ingvar H. Nielsen 
 
Lezingen om 19.00 uur in het Engels 
zo 27 juli	 Animals, humans and angels — Pernilla Rosell 
ma 28 juli 	 Our conscience as our inner guide — Anne Pullar 
wo 30 juli 	 Coörporation with microcosmos — Karin Jansson 
do 31 juli 	 Know thyself — Anne Külper 
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Week 6, van zondag 3 augustus tot en met vrijdag 8 augustus

Een levensvisie van liefde 
Liefde is de alfa en omega van het leven. Alles in de natuur is een deel van een 
goed functionerend geheel tot vreugde en zegen voor alles wat leeft. Het doel van 
de ontwikkeling van de mens is zichzelf te leren wat liefde is en hoe we een samen-
werkende eenheid in dit kosmische meesterwerk kunnen worden. Ieder detail in het 
lotsspel van alledag is een puzzelstukje in deze bewustwording. We hebben een 
levensvisie nodig die informatie geeft voor een gedrag dat ons in liefde verenigt. 
 
De lezingen om 9.30 uur, simultaan vertaald 
zo 3 aug	 Het diepe verlangen naar liefde — Inger Sørensen 
ma 4 aug 	 Geboorte en dood zijn niets anders dan overgangen — Søren Olsen 
di 5 aug	 De vorming van de individualiteit — Karin Jonsson 
wo 6 aug 	 Een wereld voor allen — Pernilla Rosell 
do 7 aug 	 Vergeving en de weg naar vrijheid — Ole Therkelsen 
vr 8 aug 	 De intieme relatie met God — Anne Pullar 
 
Lezingen om 19.00 uur in het Engels 
zo 3 aug 	 Mental sovereignty — Sören Grind 
ma 4 aug 	 The granting of prayers — Mary McGovern 
wo 6 aug	 Towards a world filled with kindness — Tine Rask 
do 7 aug	 The threads of fate from lifetime to lifetime — Tryggvi Gudmundsson 
 

Klint Internationale Weken 2025



KOSMOS 12 / 2024

een uitgave van stichting martinus centrum, den haag

De Achterkant

Het bestuur van 
Stichting Martinus Centrum, Den Haag 

wenst alle betrokkenen bij het werk van Martinus
 

Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Martinus op kerstavond 1979 bij Sysse en Tage Buch. 

Foto: Willy Kuiper
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